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BİRİNCİ RİSALE 


HIRİSTİYANLIK PROPAGANDASI 
MÜNASEBETİYLE AÇIKLAMA 


Hıristiyanlık Propagandası 


Son zamanlarda misyonerlerin yurdumuzda Hıristiyanlık propagandasına giriştikleri; “Kutsal Sözler, Mektuplaşma Kursu” adıyla bastırdıkları broşür ve mektupları, Ben İyi Çobanım adı altında yayımladıkları Yuhanna İncili'ni bol bol dağıttırdıkları görülmektedir. 


Sözü edilen yayınlarda Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu ve insanlığın tek kurtarıcısı olduğu, âdemoğullarını taşıyageldikleri “ilk günah”ın yükünden canını feda etmek suretiyle kurtardığı iddia ediliyor. İnsanları Allah'a eriştirecek tek vasıta ve vesilenin o olduğu, ona tâbi olmadıkça yeni ve ebedi bir hayata kavuşmaya imkân olmadığı ileri sürülüyor. Hulâsa, yalnız Hz. İsa'ya 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ve onun kitabı olan İnciller'e inanılması ve bel bağlan- 


ması isteniliyor. 


“Müslümanların Hz. İsa ve Allah Teâlâ Hakkında Kur'an'a Dayanan İnançları” broşürlerinde “Kur'an, bu peygamberi çok iyi tasvir etmektedir” diyerek Kur'ân-ı Kerim'in Hz. İsa hakkındaki beyanatını benimsediklerini açıklayan Hıristiyanlık propagandacılarının müslümanları bu hususta imana davet edecekleri- ne, kendilerinin Kur'ân-ı Kerim'e uymayan inançlarını düzeltmeleri, yani Hz. İsa'ya Kur'ân-ı Kerim'in tasvir 


ettiği şekilde inanmaları icap etmez miydi? 


Kur'ân-ı Kerim'e göre, Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem'i anasız babasız yarattığı gibi, Hz. İsa'yı da Hz. Meryem'den babasız yaratmıştır (Âl-i İmrân 3/59). 


O halde Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu demek en büyük iftiradır. Çünkü, “Oğul edinmek Allah'a göre değildir. O, bundan tamamıyla münezzehtir. Allah bir şeyin yaratılmasını istedi mi, ona “Ol! der, o da oluverir” (Meryem 19/35). 


Kur'ân-ı Kerim'e göre Hz. İsa Allah'ın izniyle bir mucize olarak beşikte iken konuşmuş, “Ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitab (İncil) verdi, beni peygamber yaptı. 
Nerede olsam beni mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmayı, zekât vermeyi bana emretti. Beni anama hürmetkâr, iyilik edici yaptı, serkeş ve bedbaht yapmadı” (Meryem 19/29-32) demiştir. 


“Allah, Meryem oğlu Mesih'tir diyenler” küfre varmışlardır. Halbuki Mesih, onlara, “Ey İsrâiloğulları! Benim de 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Rabbim, sizin de Rabb'iniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. 
Onun yurdu ateştir. Zalimler (haksızlar) için hiçbir yardımcı yoktur' demişti. 


“Allah, üçten biridir” diyenler de küfre varmışlardır. 
Halbuki Allah'tan başka ilâh yoktur. Eğer söyledikleri sözlerinden geri dönmezlerse, onlardan küfre varanlara her halde elem verici bir azap dokunacaktır” (Mâide: 5/72-73). 


“Meryem oğlu Mesih, peygamberdir. Ondan evvel de peygamberler gelip geçmiştir. Onun anası, mâsiyetlerden uzak bir kadındır. Her ikisi de yemek yer” (Mâide 5/75) yani mahlük idiler. 


Yine Kur'ân-ı Kerim'e göre, “Cenâb-ı Hak, Hz. İsa'ya [aleyhisselâm] kıyamet günü, “Ey Meryem oğlu İsa! Sen halka, “Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki mâbud edinin’ dedin mi? 
diye soracak, Hz. İsa da, “Seni tenzih ve takdis ederim. Bana layık olmayan sözü söylemem bana yaraşmaz. Şayet bunu söylemiş olsaydım, mutlaka onu bilirdin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ben ise sende olanı bilmem. Gaybları bilen ancak sensin, Onlara, yalnız bana emrettiğini söyledim: “Benim de Rabbim, sizin de Rabb'iniz olan Allah'a ibadet edin’ dedim. 
Onların arasında bulunduğum müddetçe onlara tamamıyla şahittim. Ne zaman ki ruhumu aldın, onlara sen murakıptın. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan, sen Aziz ve Hakim'sin' dedi” (Mâide 5/116-118). 
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Görülüyor ki Kur'ân-ı Kerim, birer yaratık olan Hz. 
İsa'ya ve muhterem annesine ilâhlık isnat etmek gibi bir inancı imansızlık ve sapıklık saymakta, bunun insanı ahirette hüsrana uğratacağını bildirmektedir. 


Hıristiyanlık propagandacıları ise, Allah'a Hz. İsa hakkında, “Sevgili oğlum”! dedirten, gökleri Allah'ın tahtı, yeri de ayaklarının basamağı yaptıran,? Hz. İsa'yı Allah'ın sağında oturtan? çoluklu çocuklu bir ulühiyyet inancının insanları tatmin ve mesut edeceğini zan ve iddia etmektedirler. 


Halbuki Kur'ân-ı Kerim'e dayanan İslâm inancına göre, Cenâb-ı Hakk'ın ne evveli vardır ne de âhiri. 
O'ndan başka her şey fânidir ve yok olacaktır. Bâki olan ancak Allah'tır. 


Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Ne kendisi yaratılmışlara benzer ne de yaratılmışlar kendisine benzer. 
O'nun varlığı başka bir varlığa dayanmaz. Mekândan, herhangi bir şeye istinat ve ihtiyaçtan münezzeh ve müstağnidir, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'na avuç açarlar. O doğmaktan, doğurmaktan, baba veya oğul olmaktan veya oğul edinmekten uzak ve yücedir.” 


1 Matta, 3/17. 

Matta, 5/34-35. 

Markus, 16/19. 

Hadîd 57/3; Kasas 28/88; Rahmân 55/26-27; Hicr 15/24. 


Şürâ 42/11; Âl-i İmrân 3/97; Lokman 31/26; Rahmân 55/29; İhlâs 112/1-4; Meryem 19/88-93. 
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Hiçbir vasıtaya muhtaç olmadan, olmuşu olacağı, her şeyi tamamıyla bilir. Hiçbir şey O'na gizli, kapalı kalmaz. Her dişinin neyi taşıdığını; dölyataklarının neyi eksilttiğini, neyi artırdığını bilir. Her şey O'nun katında ölçülüdür. Gaibi de bilir, hâzırı da. Sözü gizli tu- tan, açıklayan, gece karanlıklarında saklanan, gündüz dolaşan her şey O'na göre birdir. Karada denizde ne varsa hepsini bilir. Bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Yerin altındaki karanlıklarda hiçbir tohum, yaş kuru hiçbir şey yok ki Allah'a mâlum olmasın. Allah'ın bilgisi dışında hiçbir yemiş kabuğundan çıkmaz, hiçbir 


dişi gebe olmaz ve doğurmaz. Yaratan bilmez mi hiç?" 


Allah kâinatın her zerresini bilen, gören, her zerreye istikamet veren; ilim, kudret ve irade sahibidir. Diler, dilediğini yapar. Bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece “Ol” der, o da derhal oluverir. Göklerde ve yerde yalnız O'nun hükmü yürür. O her şeye hakkıyla kadirdir. Gökleri ve yeri, zevalden korumak için, O tutar; onlar birbirlerinden ayrılacak olsalar, onları O'ndan başka tutacak yoktur. (İnsanlarca) bilinen, bilinmeyen her şeyi yaratan O'dur. Dilediğini yaratır.” Her şeyi işitir ve görür. O, kelâm sıfatıyla da muttasıftır. 


Cenâb-ı Hakk'ın kulları hakkındaki rahmet ve inâyetinin hududu yoktur. Rahmeti her şeyi kaplamıştır. 
Kullarına rahmet etmeyi kendisine gerekli kılmıştır. 


6 Hac 22/76; Bakara 2/29; Âl-i İmrân 3/4; Ra'd 13/8-10; En'âm 6/59; Mülk 67/14. 
7 Yâsin36/77,82; Âl-i İmrân 3/189; Fâtır 35/39-40; Kasas 28/68. 
8 Şürâ42/11; Nahl 16/40; Hadid 57/4; Nisâ 4/164. 
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O'nun rahmetinden ancak kâfirler ümit keserler. O'nun rahmetinden ümit kesilmez. Kendisinin yarlıgayıcı olduğunun kullarına bildirilmesini ister. Meleklere, müminlerin affedilmesi için istiğfar ettirir. Kulları hakkındaki nimetleri sayılıp bitirilemez. İnsanlardaki her nimet O'ndandır. Yeri, yeryüzündeki her şeyi, göklerdekileri insanlar için yaratan ve onlara elverişli kılan O'dur...” 


Görülüyor ki İslâmiyet'teki Allah inancı ilme, insan akıl ve mantığına uygun bir inançtır. Bunun için de tat- 


minkârdır ve mesut edicidir. 


Hıristiyanların Hz. İsa [a.s] Hakkında Yanılmalarının Sebebi 


İnciller”'de Cenâb-ı Hak hakkında “peder” sözünün kullanıldığı görülür. Bunun hakiki olarak değil, mecaz olarak kullanıldığı ve “mâlik, hafız” manasına geldiği kabul edilmelidir. Çünkü, İnciller'de Cenâb-ı Hakk'ın yalnız Hz. İsa'nın değil, insanların da pederi olduğu yazılıdır." 


Eğer pederlik, oğulluk Hz. İsa hakkında hakiki manada ise insanlar hakkında da hakiki manadadır. O halde, insanların dahi Allah'ın oğulları olmaları gerekir. 
Bunun Hz. İsa'ya hasrında bir mana bulunamaz. Eğer pederlik, oğulluk insanlar hakkında mecaz ise Hz. İsa hakkında da mecaz olmalıdır. 


9 A'râf 77156; En'âm 6/54; Yusuf 12/64; Bakara 2/87; Zümer 39/53-54; Hicr 
15/49; Mü'min 40/7; Ahzâb 33/43; Nahl 16/10, 18, 53; Mülk 67/15; Câsiye 45/12-13. 


10 Matta, 5/9, 45; Yuhanna, 20/17. 
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Hıristiyanlık propagandacılarının inançları hilafına olarak Hz. İsa'nın sadece bir peygamber olduğu İnciller'in bazı fıkralarında da açıkça ifade edildiği görülür." 


İlk Günah ve Günahkârlık Faraziyesi 


Hıristiyanlık propagandacılarının inançlarına göre Hz. Âdem'in işlediği bir günah yüzünden bütün âdemoğulları günahkâr ve cehennemlik olmuşlar. Hz. İsa, irşada memur olduğu insanların suikastına uğrayarak öldürüldükten üç gün sonra ölüler arasından kalkarak 


bütün beşeriyeti bu günahtan temizlemiş.” 


İşte, Hıristiyanlık propagandacıları bu faraziyeyi ileri sürerek müslümanları ve herkesi Hıristiyanlığa ve Hz. İsa'nın öldürüldüğüne ve öldürüldükten sonra di- 


rildiğine inanmaya davet etmektedirler. 


Kur'ân-ı Kerim'e Göre İlk Günahın Mahiyeti 


Kur'ân-ı Kerim, Hz. Âdem [aleyhisselâm] ile eşinin cennette yasak olan bir meyveyi, cennette ebedi kalmak emeliyle, yemek suretiyle hataya düştüklerini fakat hemen nadim ve pişman olarak Allah'a yöneldiklerini ve affedildiklerini haber verir.3 Ne Hz. Âdem [aleyhisselâm] ile eşinin ne de soylarından gelenlerin günahkâr ve cehennemlik olduklarından bahseder. Bilakis, Allah'ın 


11 Matta, 21/10, 11; 27/35; 13/53, 54, 57, 58. 
12 Luka, 24/47. 
13 Bakara 2/35-37. 
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mutlak adalet sahibi olduğunu, hiçbir kimseye başkasının günahını yüklemeyeceğini bildirir. Herkesin ancak 


kendi işlediğinden sorumlu tutulacağını ilan eder." 


Şimdi sorarız: 20. asır idrakini, akıl ve mantığını bu inanç mı tatmin ve mesut eder? Yoksa hıristiyan propagandacılarının yaymaya çalıştıkları üzere Hz. 
Âdem'in işlediği herhangi bir hatadan bütün beşeriyeti sorumlu tutmak ve sonra da Hz. İsa'yı insanlara öldürtüp onları suçlarından kurtarmak gibi hukuk ve adalet prensiplerini altüst eden akıl ve mantık dışı bir faraziye 


mi tatmin ve mesut eder? 


Esasen Kur'ân-ı Kerim, Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] haça gerilmek suretiyle öldürüldüğünü de kabul etmez ve, “Onlar İsa'yı öldürmediler de asmadılar da. Fakat (astıkları kimse) onlara İsa gibi görünmüştü. Onun hakkında ihtilafa düşenler, öldürülmesi hususunda şüphe içindedirler. Onların zanna uymaktan başka ona dair hiçbir bilgileri yoktur” (Nisâ 4/154-155) diyerek bu yoldaki inancın yersizliğini açıklar. 


Hz. İsa [a.s] ve İnciller, Hz. Muhammed [s.a.v] ve Kur'ân-ı Kerim 


Hıristiyanlık propagandacıları Hz. İsa'dan yüz sene sonra yazıldığını zannettikleri ve bundan yüz sene evvel ele geçtiğini söyledikleri bir kehanet vesikasına dayanarak, müslümanları ve herkesi irşada yalnız Hz. 
İsa'nın ve İnciller”in yeteceğini ileri sürmektedirler. 


14 İsrâ 17/15; Necm 53/38; Zümer 39/7. 
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Cenâb-ı Hakk'ın Hz. İsa'yı, İsrâiloğulları'na doğru yolu göstermek üzere peygamber olarak gönderdiği” ve ona İncil adında bir kitap verdiği!“ muhakkak ise de kendisini İsrâiloğulları içinde havarilerden başkalarının tanımadığı ve hatta hayatına bile kasdettikleri cihetle, ilâhi İncil de itibar görmemiş ve arada kaybolup gitmiştir. 


Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncili diye tanınan ve Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] menkıbelerinden bahseden İnciller”in de hangi tarihlerde ve kimler tarafından yazıldıkları hıristiyanlarca kesin olarak bilinmemektedir. 


İnciller üzerinde incelemelerde bulunan gayri müslim yazarlara göre; birinci İncil'in milâdi 37 veya 38 
veya 41 veya 43 veya 48 veya 61 veya 62 veya 63 veya 64 
yılında yazıldığı sanılmaktadır. 


İkinci İncil'in 50 veya 60'a kadar olan yıllardan birinde veya 65'e kadar olan yıllarda; üçüncü İncil'in 53 
veya 65 veya 64 yılında; dördüncü İncil'in de 68 veya 69 
veya 70 yahut 97 veya 98 yılında yazılmış olması muhtemel görülmüştür. Bunlar ne Hz. İsa'ya ne de havârilerine aittir. Belki meçhul kimseler tarafından yazılarak havârilere ve arkadaşlarına atfedilmişlerdir. 


Mesela Yuhanna İncili'nin Yuhanna'ya ait olmayıp İskenderiye Medresesi şakirtlerinden biri tarafından ya- 


zıldığını ileri sürenler bile olmuştur. 


15 Mâide 5/46. 
16 Matta, 15. bab, 24. fıkrada Hz. İsa'nın İsrâiloğulları'nın kaybolan koyunla- 


rından başkasına gönderilmediğini söylediği yazılıdır. 
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Dördüncü İncil'in ilk önce hangi dilde yazılmış olduğu da bilinmemektedir. Matta İncili'nin İbrâni diliyle yazılmış olduğu ve bugünkü Yunanca tercümenin ondan yapıldığı sanılmaktaysa da bu yolda sağlam bir delile dayanılamamıştır. Kimin tarafından tercüme edildiği de mâlum değildir. Hatta Matta'nın bunu belki Yunanca yazmış olduğunu söylemekten başka çare bulamayanlar da olmuştur. 


Markos İncili”nin çeşitli babları hakkında da şüpheler ileri sürülmüştür. 


İnciller, bu şüpheli ve karanlık durumlarıyla asırlar geçtikçe itibardan düşmekteydi. Bu hal, Hıristiyanlık âlemini telaşe düşürdü, onları bazı çarelere başvurmak zorunda bıraktı. Konstantin'in emriyle hıristiyan din adamlarından bir meclis kuruldu (milâdi 325). Ahd-i Cedid'in (İnciller'in) beşinci kısmını teşkil eden ve uydurma olup olmadıkları bilinmeyen yedi kitap hakkında müzakereler ve tartışmalar yapıldı, yedi kitaptan yalnız biri muteber sayıldı. 


Kırk yıl sonra (milâdi 364) ikinci ve ondan otuz üç yıl sonra da (milâdi 397) üçüncü meclis kurulup diğer kitaplar muteber sayıldı. Daha sonra muhtelif yıllarda kurulan üç meclisle de eski meclislerin desteklenmesine çalışıldı. 


Milâdi 12. asra kadar hal böyle devam etti. Fakat zuhur eden Protestan fırkası o güne kadar muteber sayılan kitaplardan yedisinin asılsız olduğunu açıkladı. 


İnciller'in Yunanca tercümeleri de 15. asra kadar hıristiyanlarca muteber, İbrâni nüshalar yanlış ve tahrifli sayıldı. 15. asırdan sonra aksine olarak, Yunanca nüsha yanlış ve tahrifli, İbrâni nüsha muteber tutuldu.” 


İşte, Hz. İsa [aleyhisselâm] adına ellerde dolaşan ve propaganda edilen İnciller ve mahiyetleri!... 


İçlerinde hakiki İncil'den bazı cümleler bulunabileceği mümkün görülse bile, Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] menkıbelerinden ibaret oldukları göz önünde tutulunca, mevcut İnciller'i Hz. İsa'ya Allah tarafından indirilen İncil saymaya imkân görülebilir mi? 


İnsanları bu derece meçhul, karanlık ve hatta tehlikeli bir yola Allah yolu diye sürüklemeye çalışmak doğ- 


ru ve normal bir hareket sayılabilir mi? 


Milâdi 6. asrın ihtidalarına kadar insanlık âlemi İncil olarak Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] bu menkıbelerini, Tevrat olarak da peygamberlerin menkıbelerini okudular ve bunlardan aydınlanmaya çalıştılar. 


Sonra Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] geldi ve âhir zaman peygamberi olarak kendisini beşeriyete arzetti. Allah Resülü Allah'tan vahiy yoluyla telakki ettiği ilâhi beyan ve hükümleri vahiy kâtiplerinden birini çağırıp yazdırıyor ve yazdırdığını da okutturuyordu.' 
Yirmi üç yıl içinde inen âyetler Resül-i Ekrem'in huzurunda bu suretle yazıldı, ezberlendi. Her gün kılınan namazlarda da okundu. Resülullah [sallallahu aleyhi vesel- 


17 Tafsilat için bk. Rahmetullah el-Hindi, İzhârü'-Hak, c. 1. 


18 Buhâri, e/-Câmiu 5-Sahih, 6/99-100; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 1/57; 
Şemseddin es-Sehâvi, Fethu '/-Mugis, 3/84. 
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lem] vefatı senesinde bütün Kur'ân-ı Kerim'i ilk defa Cebrâil [aleyhisselâm] ile mukabele etti.” 


Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] vefat ettiği yıl içinde Yemâme'de vuku bulan muharebede hafızlardan bir hayli zevat şehid düşmüştü. Hz. Ömer Jradıyallahu anh], bunun devam edeceğini düşünerek Hz. Ebü Bekir'i (radıyallahu anh] uyardı ve Kur'ân-ı Kerim'in yazılı sahifelerini bir cilt haline getirmenin lüzumuna ikna etti. Bunun üzerine vahiy kâtiplerinden Zeyd b. Sâbit'in [radıyallahu anh] başkanlığı altında bir heyet kuruldu. Kur'ân-ı Kerim'in yazılı bulunduğu sahifeler göz önünde tutulmak ve hafızalarla kontrolleri yapılmak suretiyle resmi bir mushaf istinsah edildi. Bu mushaf evvela ilk halife Hz. Ebü Bekir'in [radıyallahu anh] yanında kaldı, sonra Hz. Ömer'e fradıyallahu anh], ondan da kızı ve Hz. Peygamber'in zevcesi Hafsa'ya [radıyallahu anha] geçti.” 


Kur'ân-ı Kerim'den olup da bu mushafın iki kapağı arasına girmeyen bir şey kalmamıştır.” Çünkü bu yolda hafıza ile kalem beraber yürümüştür. 


Üçüncü halife Hz. Osman [radıyallahu anh] devrinde (hicri 30) ashaptan Huzeyfe'nin ikazı ve teklifi üzerine Hz. Hafsa (radıyallahu anhâ] annemizdeki mushaftan -yine Zeyd b. Sâbit'in başkanlığı altında oluşturulan bir heyetçe- müteaddit nüsha yazıldı ve mühim şehirlere bi- 


rer tane gönderildi.” 


19 Buhâri, e/-Câmiu 5-Sahih, 6/101. 

20 Buhâri, e/-Câmiu 5-Sahih, 5/210-211; 6/98-99; 7/ 98. 
21 Buhâri, e/-Câmiu 5-Sahih, 6/106. 

22 Buhâri, e/-Câmiu 5-Sahih, 6/99; 7/99. 
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İşte dünyanın her tarafına yayılan ve hiçbir zaman aralarında en küçük bir ayrılık gayriliğe rastlanmayan, Allah'tan geldiği ve Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] yazdırdığı şekilde zamanımıza kadar gelip ulaşan, aranılan ve özlenilen her şeyi, her yönden ilâhi kitaplık 


vasfını sözünde ve özünde taşıyan Kur'ân-ı Kerim... 


Huzur ve saadet arayan 20. asır insanlık dünyası- na ilâhi kitap olarak bunu mu, yoksa Hz. İsa'nın aleyhisselâm| yukarıda durumlarını belirtmeye çalıştığımız menkıbelerini mi tavsiye etmek doğru olur? 


Zararlı Çıkacak Kim? 


Biz müslümanlar, Hz. İsa'yı (aleyhisselâm) Allah'ın bir kulu ve yirmi asır evvelki İsrâiloğulları'na ilâhi dinin esaslarını duyurmak üzere gönderdiği bir peygamberi olarak kabul ve tasdik ettiğimize göre, bizim dünyada da ahirette de iman ve din bakımından hiçbir kaybımız ve ziyanımız yoktur ve olmayacaktır. Fakat broşür sahiplerinin Allah'a ve Hz. İsa'ya bizim gibi inanmadıkları ve son peygamber Hz. Muhammed'i [sallallahu aleyhi vesellem] ve tebligatını tasdik etmedikleri için âhirette zararları ağır olacaktır. 


“Şüphe yok ki hak din, Allah indinde İslâm'dır...” (Âli İmrân 3/19). 


“Allah her kimi doğru yola götürmek isterse göğsünü İslâmiyet'e açar...” (En'âm 6/125). 


“Kim İslâm'dan başka bir din araştırırsa, onun dini asla kabul olunmayacak; o, ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır” (Âl-i İmrân 3/85). 
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Hıristiyanlar Hz. Muhammed'i [s.a.v] 
Dinen Tanımak Zorundadırlar 


Allah'a ve Allah'ın insanlara zaman zaman peygamberler gönderdiğine inanan her iman sahibinin Hz. 
Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] peygamberliğine de inanması gerekir. Binaenaleyh, Hıristiyanlık propagandacıları da Resülullah'ı dinen tanımak ve kabul etmek zorundadırlar. Çünkü iman ancak en son peygamber olan Resül-i Ekrem'i tasdik ile tamamlanır. 


Her peygamber kendisinden önceki peygamberi tasdik ile mükellef bulunduğu gibi, en sonra gelecek olan Hz. Muhammed'i de [sallallahu aleyhi vesellem] tasdik ile mükellef tutulmuştur.” 


Bunun için her peygamber Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] geleceğini, ismini, sıfatını ümmetine haber vermiştir. 


Kur'ân-ı Kerim'e göre bu hususta, “Meryem oğlu İsa da bir zaman şöyle demişti: “Ey İsrâiloğulları, ben size benden evvelki Tevrat'ı tasdik edici, benden sonra gelecek Ahmed ismindeki peygamberi de müjdeleyici Allah elçisiyim...” (Saf 61 /6). 


Bu müjdenin izlerine bugünkü İncil menkıbelerin- de dahi rastlamak mümkündür. 


Yuhanna'ya göre, Hz. İsa şöyle söylemiştir: “Ben de babaya yalvaracağım ve size başka bir tesellici, hakikat 


ruhunu verecektir...”24 


23 Âl-i İmrân 3/81. 
24 Yuhanna, 14/16. 
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Geleceği Hz. İsa tarafından müjdelenen Hz. Peygamber, paraclete (paraklit) kelimesiyle ifade edilmiştir. 
İbrâni veya Süryâni olması gereken bu kelime, Ahmed ve Muhammed manasına gelir. 


İnciller'in eski Yunanca tercümeleri bu kelimeyi 


pricliota şekline sokmuştur. 


Bu da “paraclete”in, Ahmed'in karşılığıdır. Bu kelime, sonraki tercümelerde periclotas şeklinde kaydolun- 


muş ve ona “tesellici” manası verilmiştir. 


Hz. İsa'nın kendisinden sonra geleceğini ve hükmünü ebediyen yürüteceğini ifade etmek istediği “hakikat ruhu” olan cihan peygamberi kimdir? 


Tarih, Hz. İsa'dan [aleyhisselâm] sonra gelen ve risaleti cihanşümul olan bir tek peygamber tanır ki o da Hz. 
Muhammed'dir [sallallahu aleyhi vesellem]. 


İnciller'e göre, Hz. İsa dahi kendisinin İsrâiloğulları'nın kaybolmuş koyunlarından başkasına gönderilmediğini söylemiştir.” 


Hz. Muhammed'e gelince; hem peygamberlerin sonuncusudur hem de en yakınlarından başlamak üzere bütün insanlara gönderilmiştir. 


Bu gerçeği Kur'ân-ı Kerim şöyle açıklar: 


“Muhammed, adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. 
Fakat o, Allah'ın resülü ve peygamberlerin sonuncusudur...” 
(Ahzâb 33/40). 


25 Matta, 15/24. 
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“Yâ Muhammed! Seni, rahmetimizin müjdecisi, azabımızın habercisi ve bütün insanların peygamberi olmaktan başka bir sıfatla göndermedik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler” (Sebe 34/28). 


Hz. Muhammed/in [sallallahu aleyhi vesellem| hayat ve şahsiyeti, Allah'tan getirdiği din göz önünde tutulacak olursa, Hz. İsa'nın vasıflarını bildirdiği Paraclete'den kimin kastedildiği apaçık meydana çıkar. 


İncil menkıbesinde şöyle denilmektedir: “Fakat benim ismimle babanın göndereceği tesellici, Rühulkudüs, o size her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.” * 


Bu fıkraya göre, gelecek olan Paraclete, Rühulkudüs; hak ve hakikat olan her şeyi öğretecek, Hz. İsa tarafından söylenilen, söylenildiği halde gizli tutulan veya değiştirilen veya unutulan her şeyi hatırlatacak, açıklayacaktır. 


Hz. İsa'nın İsrâiloğulları'na neleri tebliğ eylediğini, onlardan hangilerinin gizlenildiğini veya başka şekle sokulduğunu haber veren, hakkı ve hakikati açıkça meydana koyan son peygamber, Hz. Muhammed'den [sallallahu aleyhi vesellem] başkası mıdır? 


Bu gerçeği Kur'ân-ı Kerim şöyle açıklar: 


“Ey Ehl-i kitap! Resülümüz size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere geldi; birçok (kusurunu- 


26 Yuhanna, 14/26. 
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zu) da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir” (Mâide 5/15-16). 


“Ey Ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki (kıyamette), ‘Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi” demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir” (Mâide 5/19). 


Yuhanna'ya göre, Hz. İsa [aleyhisselâm] ayrılacağı sırada şu sözleri söylemiştir: 


“Ben size hakikati söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem, tesellici size gelmez. 
Fakat gidersem, onu size gönderirim ve o geldiği zaman, günah için, salah için ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir. Günah için, çünkü bana iman etmezler; salah için, çünkü babama gidiyorum ve artık beni göremezsiniz. Hüküm için, çünkü bu dünyanın reisine hükmedilmiştir. Size söyleyecek daha çok şeylerim var fakat şimdi dayanamazsınız. O “hakikat ruhu” gelince size her hakikata yol gösterecek. Zira kendiliğinden söylemeyecektir. 
Her ne işitirse söyleyecek” ve gelecek şeyleri size bildirecektir. O, beni taziz edecektir. Çünkü benimkinden alacak ve size bildirecektir. Babadan size göndereceğim tesellici, babadan çıkan hakikat ruhu, geldiği zaman, 


27 Yuhanna, 5/30. Hz. İsa'nın, “Ben kendiliğimden bir şey yapamam; işittiğim 
gibi hükmederim ve benim hükmüm doğrudur. Zira ben kendi irademi değil, fakat beni gönderenin iradesini ararım” dediği de bildirilmektedir. 
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benim için şehadet edecektir. Siz de şehadet edersiniz. 
Çünkü başlangıçtan benimle berabersiniz.”* 


Bu fıkralara göre, gelecek peygamber Hz. İsa'dan sonra gelecek. Onun gelmesi bütün dünya için hayırlı olacak. O; dünyayı küfürden, şirkten, imansızlıktan kurtaracak, hakkı ve hakikati ortaya koyacak, insanları hakiki iman ve ibadet yoluna götürecek, insanlara her şeyin en doğrusunu o gösterecek, bu vazifeleri kendiliğinden, kendi hüneri ve marifetiyle değil, Allah'ın emri ve inâyetiyle yapacak. Allah'tan telakki eylediğini aynen tebliğ edecek, geleceğe, ahirete ait bilinmesi gereken şeyleri tamamıyla haber verecek, Hz. İsa'nın şerefini yükseltecek, onun ve mensup olduğu ailenin asalet ve iffetine, Allah'ın peygamberi sıfatıyla irşad vazifesini ifaya çalıştığına şehadet edecektir. 


Bugün, hamdolsun kulaklar hakkı dinleyecek kadar hassas, kalpler hakkı kabul edecek kadar pak, gözler akı karadan ayıracak kadar keskin, akıl ve muhakemeler de eğriyi doğrudan ayıracak kadar kuvvetli. İslâm tarihi ve Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] hayatı bütün tafsilatı ve aydınlığı ile meydandayken, geleceği Hz. İsa tarafından haber verilen zatın Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] olduğunda şüphe edilebilir mi? 


Son zamanda hakikatlerin yegâne haber vericisi geldiği zaman Hz. İsa'yı taziz ve ona şehadet edecek degil midir? Bu ihbar Hz. Muhammed'in gelmesiyle gerçekleşmemiş midir? Bir insanı layık olmadığı sıfatlarla vasıflamak, onu taziz ve takdis sayılmaz. Fakat onun 


28 Yuhanna, 16/7-14; 15/26-27. 
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hakiki hüviyet ve meziyetini ortaya koyup ona layık olduğu mevkii vermek, takdir ve tebcil ifadesidir. 


Hz. İsa'yı hakiki, beşeri sıfatıyla meydana çıkaran, gerek onun mübarek şahsiyetini ve gerek muhterem annesini en çirkin itham ve iftiralardan tenzih ederek kendilerini olanca asalet, nezahet ve iffetleriyle bütün dünyaya tanıtan, Hz. İsa'yı peygamberler arasında layık olduğu şekilde tebcil eden, onun peygamberliğine ve Allah'ın emirlerini İsrâiloğulları'na hiç eksiksiz tebliğ ettiğine ve aralarında geçen hadiselere dünyada ve ahirette şahitlik eden ve edecek olan son peygamber Hz. Muhammed'den başkası mıdır ve ondan başkası 


olmasına imkân var mıdır? 


Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] hakkında, 


“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle, bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak (gönderdik)” (Ahzâb 33/45-46) buyrulmuyor mu? 


Kur'ân-ı Kerim'e göre, söylediklerini kendiliğinden söylemeyen, söyledikleri kendisine Allah tarafından vahyedilen son peygamber” Hz. Muhammed değil midir? 
Bunları inkâr etmek de gizlemek de haksızlık olmaz mı? 


Hıristiyanlık propagandacıları da inkâr edemezler ki yahudiler üç peygamberin gelmesini beklemekteydiler. İlki tekrar geleceğini zannettikleri Hz. İlyas, ikincisi 


29 Necm 53/3-4, 
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Hz. Mesih idi. Üçüncüsü de herkesin bildiği, kendisinden sadece “o peygamber” diye bahsolunan şanlı peygamberdi. 


İncil menkıbelerine göre, yahudiler, Hz. Yahya'ya “Sen kimsin?” diye sordukları zaman “Ben, Mesih değilim” demiş; “Öyleyse sen kimsin, İlyas mısın?” sorusuna yine, “Değilim” cevabını vermişti. Bu sefer, kendisine “Sen yoksa o peygamber misin?” demişler fakat o yine “Hayır, değilim” demişti.” 


Bu müjdelerden birincisi Hz. Yahya'nın, ikincisi de Hz. İsa'nın şahsında gerçekleşmiş. Yani biri Mesih oldugunu söylemiş, diğeri de “Rabb'in yolunu düzeltin diye çölde çağıranın sesiyim”?! diyerek Hz. İlyas'ın vazifesiyle geldiğini anlatmak istemişti. Fakat kendisinden “o peygamber” diye bahsedilen peygamberin zuhuru, ancak Hz. Muhammed'in gelmesiyle gerçekleşmiştir. 


Hakikatleri sonuna kadar gizli tutmak mümkün değildir. Onu kullar saklasa, Allah açıklar. 


Bu hususta Kur'ân-ı Kerim'de bakınız ne buyruluyor: 


“Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (0 kitaptaki peygamberi), öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler” (Bakara 2/146). 


Yuhanna'da en son olarak geleceği haber verilen o “hakikat ruhu”ndan başka kıyamete kadar hiçbir resü- 


30 Yuhanna, 1/19-22. 
31 Yuhanna, 1/23; Markos, 1/3-4, 
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lün gelmeyeceği bildirildiği? gibi, yine Yuhanna'ya göre Hz. İsa'nın şöyle söylediği de bildiriliyor: 


“Onu dünya kabul edemez, çünkü onu görmez ve 


bilmez. Siz onu bilirsiniz...” 
Şimdi bir de Kur'ân-ı Kerim'in şu hitabını dinleyiniz: 


“Ey Ehi-i kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?” (Âl-i İmrân 3/70). 


32 Yuhanna, 14/16. 
33 Yuhanna, 14/17. 


HZ. İSA'DAN ÖNCEKİ PEYGAMBERLERİN ve KİTAPLARIN PEYGAMBERİMİZ HAKKINDAKİ MÜJDELERİNDEN BAZILARI 


Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in [a.s] Peygamberimiz [s.a.v] Hakkındaki Duaları 


Peygamberimiz Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] geleceği, büyük peygamberlerden Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'e Allah tarafından ilham edilmişti. Bu mübarek zatlar, Kâbe'nin temellerini yükseltirken dua etmişler, soylarından müslüman bir ümmet yetiştirilmesini ve o ümmetin içinden de Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] gönderilmesini dilemişlerdi. 


Kur'ân-ı Kerim bu gerçeği şöyle açıklar: 


“Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor, (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira, tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin” (Bakara 2/ 127-129). 


Peygamberimiz bu hususta sorulan bir soruya, “Ben atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesiyim”* 


cevabını vermiştir. 


Gönderilmesi istenilen peygamberin gönderileceği yer Mekke olduğuna göre, o peygamberin Hz. İsmail'in soyundan geleceği belli idi. 


Gelmesi istenilen peygamber, Allah'ın âyetlerini okuyacak, insanları her türlü kötülüklerden temizleyecek, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek değil miydi? 


Kur'ân-ı Kerim de, Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] bütün bu vasıfları taşıdığını şöyle bildirir: 


“Nitekim kendi içinizden size âyetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir resûl gönderdik” (Bakara 2/151). 


Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] ile müslümanların Hz. İbrahim'e insanların en yakını olduğu da 


Kur'ân-ı Kerim'de açıkça ifade edilir.” 


34 İbn Sa'd, er-Tabakât, c. 1/96. 
35 Âl-i İmrân 3/68. 
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Müslümanların beş vakit namaz esnasında okudukları salavatta Hz. İbrahim'i ve İbrahim ailesini yâdetmeleri, onun sünnetini işlemeleri bu yakınlığın fiili bir delili ve tezahürüdür. 


Hz. Muhammed'in Beklenilen Peygamber, Ümmetinin de Beklenilen Ümmet Olduğu 
Kitâb-ı Mukaddes'in Şehadetiyle ve Tarihi Gerçeklerle de Sabittir 


“Kitâb-ı Mukaddes” adıyla neşredilip duran kitaplarda da Hz. İbrahim'in Hz. İsmail hakkındaki duasının kabul olunduğu; ona mensup olanların yıldızlar, kum- 


lar kadar çoğalacağı bildirilmektedir.” 


Hz. İsmail'e mensup olmak üzere geleceği haber verilen büyük ümmetin Muhammed ümmeti olduğu ve Mekke vadisinde Hz. İsmail'in soyundan Muhammed”den [sallallahu aleyhi vesellem] başka bir peygamber zuhur etmediği de tarihen sabit bir gerçektir. 


Gerek Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] gerekse ümmetinin geleceği, yahudiler ve hıristiyanlarca öteden beri biliniyor ve gelmeleri gözleniyordu. Nitekim Rum imparatoru Heraklius, bilgisine en çok güvendiği din adamı İbnü'n-Nâtür'la görüştükten sonra Hz. 
Muhammed. sallallahu aleyhi vesellem] hakkında sorguya çektiği Ebü Süfyân'a, “Zaten bu peygamberin geleceği- 


36 Tekvin, bab: 15, fıkra: 5; bab: 17, fıkra: 18-20. 


32 M. ÂSIM KÖKSAL 


ni biliyordum, fakat sizden çıkacağını tahmin etmiyordum” demekten kendini alamamıştır. 


Kur'ân-ı Kerim, Peygamberimiz'in ve sahabilerinin Tevrat ve İncil'de temsil edildiklerini şöyle anlatır: 


“Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. 
Onları rüküa varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lutuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vaat etmiştir” ( Feth 48/29). 


Kur'ân-ı Kerim'de müminlerin namazlarını büyük bir huşü ve haz içinde kıldıkları bildirildiği” gibi, Peygamberimiz de en büyük huzur ve sürurlarının namaz- 


da hâsıl olduğunu bildirmişlerdir. 


Kitâb-ı Mukaddes'in İşaya kitabında ise şu fıkralara rastlanır: 


“Karanlıkta yürüyen kavim büyük ışık gördü; ölüm gölgesi diyarında oturanların üzerine ışık parladı.” 


37 Buhâri, e/-Câmiu 5-Sahih, 1/10. 
38 Mü'minün 23/2. 
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“Milleti çoğalttın, sevincini artırdın, orak vaktinde olan sevinç nasılsa, çapul paylaştıkları zaman nasıl mesrur olurlarsa, senin önünde öyle seviniyorlar.* 


Bu fıkralar, taat ve ibadete son derece düşkün, ibadetten en büyük hazzı duyan bir ümmetten bahsetmi- 


yor mu? 


Bugün yeryüzünde günde beş defa ilâhi huzur- da durup namaz kılan, ayrıca gecede gündüzde nâfile olarak namazlar kılmaktan da geri durmayan ümmet-i Muhammed bu ümmetten başkası mıdır? 


İncil menkıbelerine bakılınca, oradada Muhammed 


ümmeti hakkında şu fıkralara rastlanır: 


“Ve dedi: Allah'ın melekütu böyledir; yere tohumu saçan bir adam gibidir. Gece gündüz uyuyup kalkar, tohum biter ve büyür; nasıl, o bilmez. Toprak, kendiliğinden önce otu, sonra başağı, sonra başakta dolu taneyi verir. Mahsul erdiği zaman, orağı salar; çünkü hasat 


gelmiştir.”* 


Bu temsil Kur'ân-ı Kerim'in İncil'de ashâb-ı kirâm hakkında mevcut olduğunu bildirdiği temsile uymuyor mu? 


Macar müsteşriki Goldziher'in Paris'te çıkan Revue des Etudes Juives isimli Musevi mecmuasında bahis mevzuu ettiği ibretli bir ihtida vakasını bu münasebetle 


39 Bab: 9, fıkra: 2-3. 
40 Markos, bab: 4, fıkra: 26-29. 
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arzetmeden geçemeyeceğiz. Vaka şudur: 698 (1298) senesinde İskenderiyeli bir Musev?'ye, bir cuma günü, tutulduğu şiddetli hastalık esnasında gaipten bir ses Müslümanlığı kabul ve ilan etmesini ihtar eder. Sonradan Hasan oğlu Said adını alan bu zat diyor ki: “Camiye girdiğim zaman, cemaatin melekler gibi saf saf durduklarını gördüm ve o anda içimden bir ses duydum, “Eski peygamberler tarafından geleceği haber verilmiş olan cemaat işte bu cemaattir!” demek istiyordu. 


Hutbeyi okuyan zat hutbeyi, 


O) 
A 


“Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı...” (Nahl 16/90) âyetiyle sona erdirip siyah cübbesiyle sats doğru ilerlediği zaman vücudumu bir ürperti kapladı. 
İbadet başlayınca beni bir kuvvet titretti. Müslümanların safları bana insanların değil, meleklerin safları gibi görünüyordu. Onların huzü ve huşü ile yaptıkları rükü ve secdelerinde Cenâb-ı Hak yüksek varlığından alametler izhar ediyordu. İçimden gelen ses, “Eğer Allah Teâlâ Beni İsrâil'e müteaddit asırlar içinde iki defa hitapta bulundu ise hiç şüphe yok ki bu halka her vakit ibadetlerinde hitap ediyor!” diyordu. 


Zihnen kanaat getirdim ki Allah beni müslüman olmak için yaratmıştır!”*! 


41 T. W. Arnold, İntişâr-ı İslâm Tarihi. 
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Peygamberimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] mübarek ismi ve vasfı Tevrat ve İncil'de açıkça yazılı idi. Bunu Kur'ân-ı Kerim şöyle açıklar: 


“Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi Peygamber'e uyanlar (var ya), işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura (Kur'an'a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır” (A'râf 7/157). 


Hz. Musa'dan [aleyhisselâm] sonra İsrâiloğulları adıyla sanıyla bilip durdukları o peygamberi nesilden nesile beklemiş durmuşlardır. 


Filvâki, İncil menkıbelerine göre, yahudiler Hz. 
Yahya'ya, “Sen kimsin?” diye sordukları zaman, “Ben, Mesih değilim!” demiş; “Öyleyse, sen nesin? İlyas mısın?” sorusuna yine, “Değilim!” cevabını vermişti. Bu sefer kendisine, “Sen, yoksa o peygamber misin?” demişler; fakat o yine, “Hayır, değilim” demişti.” 

Bu muhavere de açıkça gösteriyor ki yahudiler, üç 


peygamberin gelmesini beklemekte idiler. 


Birincisi, tekrar geleceğini zannettikleri Hz. İlyas, ikincisi Hz. Mesih İsa, üçüncüsü de herkesçe bilinen ve kendisinden sadece “o peygamber” diye bahsedilen şanlı peygamberdi. 


42 Yuhanna, bab: I, fıkra: 19-22. 
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Bu müjdelerden birincisi Hz. Yahya'nın, ikincisi de Hz. İsa'nın şahsında gerçekleşmiş; yani biri Mesih olduğunu söylemiş, diğeri de “Rabb'in yolunu düzeltin diye çölde çağıranın sesiyim”# diyerek Hz. İlyas'ın vazifesiyle geldiğini anlatmak istemişti. Fakat hiçbiri kendisinden “o peygamber” diye bahsedilen peygamber olduğunu söylememiş; Hz. İsa ve Hz. Yahya'ya tâbi olanların hiçbiri de bunlara, o peygamberin sıfatını vermemiş, İsrâiloğulları arasında devam edip gelen peygamberlik silsilesi Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] gelmesiyle sona erdiği halde, tarih geleceği haber verilen “o peygamber”in İsrâiloğulları arasından çıktığını gösteren tek hadise kaydetmemiştir. Bu tebşir, ancak Hz. Muhammed'in gelmesiyle gerçekleşmiştir. 


Hakikatleri sonuna kadar gizli tutmanın imkânı yoktur. Onu kullar saklarsa Allah açıklar. Bu hususta Kur'ân-ı Kerim'de bakınız ne buyrulur: 


“Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (o peygamberi) öz oğulları gibi tanırlar. Öyle iken, birtakımları bilip durdukları halde yine de hakkı, hakikati gizlerler” (Bakara 2/146). 


“Ey Ehl-i kitap! Kendiniz Tevrat'ta ve İncil'de görüp bilip dururken Allah'ın âyetlerini ne diye inkâr ediyorsunuz?” 
(Âl-i İmrân 3/70). 


Kitâb-ı Mukaddes'in Tesniye kitabında Hz. Musa'ya hitaben şöyle deniliyor: 


43 Yuhanna, bab: I, fıkra: 23; Markos, bab: I, fikra: 3-4. 
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“Onlar için, kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve ona emredeceğim, her şeyi onlara söyleyecek ve vâki olacak ki benim ismimle söyleyeceği sözlerimi dinlemeyecek olan adamdan ben arayacağım.” 


Bu söz, İncil menkibelerinin “Resullerin İşleri” kitabındaki şu fıkralar ile de desteklenmektedir: 


“Gerçek, Musa demiştir: Rab Allah, size kardeşiniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak; bütün şeylerde, size her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve vâki olacaktır ki kavimden o peygamberi dinlemeyen her can helâk edilecektir.” ® 


Hz. Musa'nın [aleyhisselâm] bu tebşirleri çok açıktır. 
İsrâiloğulları'nın atası Hz. İshak [aleyhisselâm], Araplar'ın atası da Hz. İsmail [aleyhisselâm] olduğuna göre, İsrâiloğulları'na kardeşleri arasından gönderileceği bildirilen “o peygamber” de Hz. İsmail'in soyundan gelecek demektir. 


Esasen Tesniye kitabındaki şu sözler de bunu destekler: 


“... Ben de kavim olmayanlarla olanları kıskandıracağım. Akılsız bir milletle onları öfkelendireceğim.”* 


Nitekim, Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem], 


Hz. İsmail'in [aleyhisselâm] okuma yazma bilmeyen, be- 


44 Bab: 18, fıkra: 18-19, 
45 Bab:3, fıkra: 22-23. 
46 Bab: 32, fikra: 21. 
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devi milleti arasından peygamber gönderilerek İsrâiloğulları kıskandırılmış ve kızdırılmıştır. 


Son zamanda geleceği haber verilen o peygamberin vasıflarından biri de Hz. Musa'ya benzerliktir. Halbuki Hz. Musa'dan sonra gelen Beni İsrâil peygamberleri arasında Hz. Musa [aleyhisselâm] gibi müstakil şeriat sahibi, kumandan, fatih, önder hiçbir peygamber çıkmamıştır. 


Bütün bu vasıflar ancak Hz. İsmail'in soyundan gelen Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] mübarek şahsında toplanmıştır. 


Bu yolda Kur'ân-ı Kerim bakınız ne der: 


“Haberiniz olsun ki Firavun'a bir peygamber gönderdi-Şimiz gibi, size de hakkınızda (kıyamet günü) şahitlik edecek bir peygamber gönderdik” (Müzzemmil 73/15). 


Hz. Musa'nın tebşiratındaki, “Sözlerimi onun ağzına koyacağım” fıkrasından anlaşılıyor ki, âhir zamanda gelecek olan “o peygamber” okur yazar olmayacak, ümmi olacak, Allah'tan vahiy suretiyle telakki edeceği ilâhi emirleri okuyacak ve ağızdan tebliğ edecektir. 


Kur'ân-ı Kerim de Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] ümmi olduğunu, ilâhi vahye sadece tâbi olması gerektiğini, onu ezberletmek, okutmak gibi hususların Allah'a ait olduğunu, kendisinin aldığı emirleri insanlara tebliğ ile mükellef bulunduğunu açıklar.” 


47 Mâide 5/67; A'râf 7/157; Kıyâme 75/16-19. 
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Hz. Musa'nın tebşiratındaki, “...O'na emredeceğim, her şeyi onlara söyleyecek; benim ismimle söyleyeceği sözlerimi dinlemeyecek olan adamdan ben arayacağım” fıkrası ile gelecek olan o peygamberin Allah'tan telakki edeceği vahyi, âyetleri besmele ile okuyacağı, onları dinlemeyenlerin sorguya çekileceği bildirilmiştir. 
Kur'ân-ı Kerim'de ise, “Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir” (Necm 53/1-4). 


“Bu sözü yalan sayanları, sen bana bırak. Biz onları anlamayacakları bir yolda azar azar azaba yaklaştıraca- 


ö1z”* buyrulur. 


Tesniye kitabında, “Ancak bir peygamber kendisine söylemeyi emretmediğim bir sözü küstahça benim ismimle söyler, yahut başka ilâhların ismiyle söylerse, o peygamber ölecektir” denilmektedir. 


Kur'ân-ı Kerim'de de bu hususta şöyle buyrulmaktadır: 


“Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık). Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız” (Hâkka 69/44-47). 


48 Kalem 68/44; A'râf 7/182. 
49 Bab: 18, fikra: 20. 
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Görülüyor ki geleceği eski kitaplarda haber verilen o peygambere ait bütün vasıflar Peygamberimiz'de bulunmaktadır. 


Dahası var. İşaya kitabında Peygamberimiz'in hicretine, hatta Bedir zaferine de işaret edildiği görülür: 


“Ey Dedaniler'in kervanları! Arap ili ormanında geceleyeceksiniz. Susamış olana su getirdiler. Tema diyarında oturanlar, kaçakları ekmekleriyle karşıladılar. 
Çünkü kılınçların önünden, yalın kılınan önünden ve kurulmuş yayın yüzünden ve çengin ağırlığı yüzünden kaçtılar. Çünkü Rab bana şöyle dedi: Kedar'ın bütün izzeti, ücretlinin yılları gibi bir yıl içinde sona erecek ve okçular sayısının arta kalanları, Kedar oğullarının yiğitleri az olacak, çünkü İsrâil'in Allah'ı Rab söyledi.” 


Tarihi bir gerçektir ki Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem| insanları Müslümanlığa davet ettikçe kılınçların şakırtısıyla karşılanmış, bütün arkadaşları Medine'ye hicret ederek emniyete kavuştukları halde kendisi Mekke'de kalmış ve inanılmaz adavet ve zulümlere yegâne hedef olmuştu. Kendisinin ve arkadaşlarının hicret edeceği yerin ağaçlık, bahçelik bir yer olduğunu rüyasında görmüştü”! İşte tam bu sıralarda idi ki Kureyş müşrikleri Resül-i Ekrem'i yok etmek için her tedbiri almış, bir gece evini ansızın kuşatmışlardı. Peygamberimiz sıyrılmış kılınçların, gerilmiş yayların arasından geçerek Hz. 
Ebu Bekir'le Medine yolunu tutmuşlardı. 


50 Bab:21, fıkra: 13-17. 
51 İbn Sa'd, er-Tabakât, 1/210. 
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İşaya kitabından yukarıya naklettiğimiz fıkralarda Arabistan'da sıyrılmış kılınçlar, gerilmiş yaylar arasından canlarını kurtararak ağaçlık ve ormanlık bir yerde geceleyen, yollarda ekmek ve su ile karşılanan kafile, hicret hadisesini tasvir etmiyor mu? 


Tema diyarının Mekke'nin deniz tarafından Medine'ye doğru uzanan Tihâme bölgesi ve Kedar'ın da Peygamberimiz'in ecdadından, Hz. İsmail'in oğlu Kaydar olduğu göz önünde tutulunca, hakikat apaçık meydana çıkar. 


Bundan başka, Resülullah'ı [sallallahu aleyhi vesellem] yurdundan çıkmaya mecbur eden Kureyş müşriklerinin 1000 kişilik mücehhez kuvvetleriyle her türlü maddi teçhizattan mahrum bir avuç İslâm mücahidi arasında hicretin 2. senesi Ramazan ayı içinde (Mart 624) Bedir”'de vuku bulan kanlı savaş neticesinde Kureyş müşriklerinin köklerinin kesildiği, en azılı İslâm düşmanlarının yok olduğu vâkıaları da bu hicret hadisesinin Hz. 
Muhammed”den [sallallahu aleyhi vesellem] başkasına ait olmadığını, olamayacağını gösteren tarihi delillerdendir. 


Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] 10.000 mücahidle gelip Mekke'yi fethedeceğine de işaret vardır.” 


Filvâki, Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] Mekkeyi 10.000 kişilik bir ordu ile fethetmiş, putları Kâbe'den, putperestliği Mekke'den atmış; İslâm nurunu hiç sönmeyecek bir surette parlatmış, insanlara hidayet ve selâmet getirmiştir. 


52 Bab: 33, fikra: 2. 
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Netekim, İşaya kitabında ona “selâmet reisi”? denilmiyor mu? İslâm, selâmet ve müsalemet ifade etmez mi? 


Kur'ân-ı Kerim'de açıklandığı üzere, Resülullah da fsallallahu aleyhi vesellem], “Ben müslümanların ilki ve başıyım. Ben 


müslümanların ilki olmakla emrolundum”"4 dememiş midir? 
Yine İşaya kitabında şöyle deniliyor: 


“İşte, kendisine destek olduğum kulum, canımın kendisinden razı olduğu seçme kulum! Ruhumu onun üzerine koydum; milletler için hakkı meydana çıkara- 


caktır.” 


Bu fıkrada bahsedilen mübarek zatın ilk vasfı kulluktur. 


Kur'ân-ı Kerim'in müteaddit âyetlerinde de Cenâb-ı Hak, Hz. Muhammed'i kullukla vasıflandırmıştır. 


Allah'a yakınlığının en son mertebesi ve bir insanın kazanacağı şerefin en yüksek şahikası olan mirac münasebetiyle dahi Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] Allah'ın kulu olmakla vasıflanmış Kur'ân-ı Kerim'de, “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir” (İsrâ 17/1) buyrulmuştur. 


53 Bab: 9, fıkra:6. 
54 Zümer39/12; En'âm 6/163. 
55 Bab: 42, fıkra: 1. 
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Daima okuduğumuz şehadet kelimesinde de Hz. 
Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem) Allah'ın kulu ve resülü olduğu açıklanır. 


Fıkrada geçen vasıflardan diğeri güzidelik, seçilmişliktir. 


Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] ise Mustafa namını taşıdığı mâlumdur. Mustafa “güzide, seçilmiş” demektir. Bir hadis-i şerifte, “Cenâb-ı Hak İbrahim oğullarından İsmail'i, İsmail oğullarından Kinâne'yi, Kinâne oğullarından Kureyş'i, Kureyş'ten Hâşim oğullarını, Hâşim oğullarından beni ıstıfâ etti, seçti” buyrulmuştur. 


Fıkrada geçen diğer sıfat, Allah Teâlâ'nın o peygamberden razı ve hoşnut olduğudur. Bu sıfat yalnız Hz. Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem] değil, onun 


ümmetini, bütün müminleri de şamildir. 


Kur'ân-ı Kerim'in müteaddit sürelerinde Allah Teâlâ'nın Resülullah'tan sallallahu aleyhi vesellem] ve müminlerden razı ve hoşnut olduğu beyan buyrulmuştur” Hatta bu hoşnutluk Kur'ân-ı Kerim'e göre Resül-i Ekrem'i hoşnutedecek bir dereceye kadar yükselmektedir” 


“Ruhumu onun üzerine koydum” sözü, Şürâ süresinin, “İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. 
Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir 


56 İbn Sa'd, er-Tabakât, c. 1/2; Buhâri, e/-Câmiu 5-Sahih, 8/58. 
57 Feth 48/18; Tevbe 9/100; Mücâdile 58/22; Beyyine 98/8. 
58 Duhâ 93/5. 
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nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin" mealli 52. âyetini hatırlatmıyor mu? 


Sonra, onun milletlere hakkı duyuracağı, hakkı meydana çıkaracağı haber verilmektedir. 


Bu hususta Kur'ân-ı Kerim'de bakınız ne buyruluyor: “De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur'an) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için gelecektir Kim de saparsa o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. 


Ben sizin üzerinize vekil değilim (Sadece tebliğ etmekle memurum)” (Yunus 10/108). 


“O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için resülünü hidayet ve hak din ile gönderendir” (Tevbe 9/33). 


“Ve de ki: Hak, Rabb'inizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...” (Keht 18/29). 


“Yine de ki: Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti. Zaten bâtıl yıkılmaya mahkümdur” (İsrâ 17/81). 


İşaya kitabında şöyle deniliyor: 


“Bağırmayacak ve sesini yükseltmeyecek ve onu sokakta işittirmeyecek.”” 


Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem| terbiyesi altında yetişen sahabilerden Hind diyor ki: 


59 Bab: 42, fikra: 2. 
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“Resül-i Ekrem daima süküti idi. Söz söylediği zaman, her cümleyi güzel ve gayet açık söylerdi. Nadiren güler, gülmek icap ettikçe gülümserdi.” 


Hz. Âişe de [radıyallahu anhâ] Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] hiçbir kimseyi tahkir etmediğini, sokakta giderken sesini yükseltmediğini söyler. 


Hz. Hüseyin bir gün babası Hz. Ali'ye [radıyallahu anhümâl, Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] vasıfla- 


rını sormuştu. 
Hz. Ali, “O, hiç gürültü etmezdi” buyurmuştur. 


Sahabiler dahi, Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] yanında seslerini asla yükseltmezler, Resül-i Ekrem konuşurken başlarını önlerine eğerek onu can 


kulağıyla dinlerlerdi. 
İşaya kitabında şöyle deniliyor: 
“Ezilmiş kamışı kırmayacak ve tüten fitili söndür- 


meyecek ve hakkı hakikata erdirecektir.”* 


Bu fıkra, geleceği beklenilen peygamberin güzel ve yumuşak huylu, çok nazik, şefkatli ve merhametli olacağını, vazifesini büyük bir itina ve basiretle ifa edeceğini haber veriyor. 


Kur'ân-ı Kerim de, Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] bütün bu vasıfları haiz bulunduğunu şöyle açıklar: 


60 Bab: 42, fikra: 3. 
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“Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin ” (Kalem 68/4). 


“Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi...” (Âli İmrân 3/159). 


“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size 


çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir (Tevbe 9/128). 


HZ: Âişe (radıyallahu anhâ], Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem| hiçbir zaman şahsına taalluk eden bir hareketten dolayı intikam almadığını, fenalığa fenalıkla mukabele etmediğini, daima af ile muamele eylediğini, hayatında hiç kimseye el kaldırmadığını bildiriyor. 


Hz. Ali de [radıyallahu anh], “Resülullah'ın yüzü güleçti. Huyu güzel, kalbi merhametli idi. Kendisi katı yürekli ve sert değildi” diyor. 


Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] ezilmiş kamışı kırmadığına, tüten fitili söndürmediğine, hak ve hakikate erdirdiğine tarih sahifeleri şahittir. 


Tâifliler'in affedilmez azgınlıklarına rağmen hak ve hakikati bulmaları için onlara dua buyuran, İslâm'a manevi büyük bir fetih ve zafer sağlayan geniş bir müsamahakârlıkla Hudeybiye Antlaşması'nı yapan, münafıkları yıllarca idare ederek, kendilerinin başkaldırmalarına, İslâm'a bir gaile çıkarmalarına meydan vermeyen, Hakk'ı kabul ettirmek için muhaliflerle en güzel şekilde mücadeleden geri durmayan en son peygamber Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] değil midir? Onun böyle olduğu inkâr edilebilir mi? 


İşaya kitabına göre, o peygamber, “Dünyada hakkı pekiştirinceye kadar zayıflamayacak, cesareti kırılmayacak ve adalar onun şeriatını bekleyeceklerdir.”# 


Bu fıkra hak dinin yeryüzünde istikrar bulacağını ifade ettiği gibi, onu tebliğ buyuran zatın da asla yeise ve ümitsizliğe düşmeyeceğini, dinin umumi bir kabule mazhar olacağını bildiriyor. 


Bu vasıf dahi tamamıyla Hz. Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem] intibak etmektedir. 


Allah [c.c] tarafından tebliğe memur bulunduğu hak dinin kemale erdiği müjdesini sağlığında telakki etmek, yüz binlerce insanın iman ve hidayetle nurlandığını görmek, peygamberler arasında yalnız Hz. Muham- 


med'”e [sallallahu aleyhi vesellem] nasip olmuştur. 


Mâide süresinin Vedâ haccı esnasında nâzil olan 3. 
âyetinde şöyle buyrulur: 


“,.. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim...” 


Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] bundan sonra kısa bir müddet yaşamıştır. Bu âyet Müsevi âlimlerin- den Kâ'b el-Ahbâr'ın dahi müslüman olmadan önce dikkatini çekmiş ve Hz. Ömer'e [radıyallahu anh], “Sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir âyet var ki biz 


6l Bab: 42, fıkra: 4. 
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Müseviler'e nâzil olsaydı, nüzül gününü bayram yapardık!” demiş, Hz. Ömer de, “Hangi âyet?” diye sorunca, Kâ'b bu âyeti okumuş, Hz. Ömer de, “Biz onun nâzil olduğu günü de yeri de hakkıyla bilir ve kıymetini takdir ederiz. Cumaya tesadüf eden arefe gününde ve Resülullah”ın vakfede bulunduğu sırada nâzil ol- 


muştur” cevabını vermiştir.” 


Hz. Muhammed”in [sallallahu aleyhi vesellem] bütün hayatı boyunca hak davası uğrunda zerre kadar yeise, fütura düşmediği tarihen sabit bir hakikattir. 


Ebü Tâlib müşriklerin tazyiki üzerine kendisini himaye edemeyecek duruma düştüğünü ifade etmek istediği zaman, Resül-i Ekrem'in ona sözü şu olmuştur: 


“Amca! Allah'a yemin ederim ki Kureyş, güneşi sağ elime, ayı da sol elime verse vazifemi ifadan geri durmam! 
Cenâb-ı Hak ya bu işi tahakkuk ettirecektir ya da bu yolda feda olmak benim için mukadderdir.” 


Bir gün Habbâb b. Eret Kureyş'in zulüm ve işkencelerine dayanamayarak Resül-i Ekrem'e [sallallahu aleyhi vesellem] dert yanmış, müşriklere lânet okuması dileğinde bulunmuştu. Resülullah'ın ona cevabı şu olmuştu: 


“Sizden evvelki insanlardan öyleleri var ki tepeden tırnaga kadar testerelerle kesilmişler fakat dönmemişlerdi. Cenâb-ı Hak bizi de muvaffak kılacaktır. Bir devecinin kalbinde Allah 


62 Buhâri, e/-Câmiu 5-Sahih. 


63 Güneş ve ay cehalet devrinde Araplar'ca takdis olunurdu. 
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korkusundan başka bir korku duymaksızın memleketin her tarafında serbestçe seyahat edeceği gün yakındır!” 


Hicret esnasında mağaranın önüne kadar uzanan müşrik kılınçlarının parıltılarının Hz. Ebü Bekir'in [radıyallahu anh] benzini sararttığı en buhranlı bir dakikada, Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] ona Kur'ân-ı Kerim'in ifadesiyle kısaca cevabı, “Endişe etme, Allah bizimledir!” (Tevbe 9/40) demekten ibaretti. 


Arzettiğimiz şu bir iki hadise dahi, onun nasıl bir azim ve sebat sahibi, yeis ve fütur bilmez bir peygamber olduğunu göstermeye kâfidir sanırız. 


Onun hayatında hak dinin yeryüzünde sabit bir hale gelmiş olması ise hem Kur'an'la hem tarihle sabit bir vakıadır. 


Nasr süresi, Resül-i Ekrem'e Allah'ın yardımıyla fethin müyesser olacağını, insanların hak dine fevc fevc gireceğini haber verir. 


O peygamberin şeriatını bekleyen adalardan maksat, nehirler ve denizler arasında, ötesinde berisinde bulunan memleketlerdir. 


Peygamberler içinde, daveti Dicle ve Fırat'ı, Seyhun'u, Ceyhun'u, Hint denizini aşan, Atlas Okyanusu'na ulaşan, adaları nurlandıran yegâne peygamberin Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem) olduğunda şüp- 


he var mıdır? 
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Yine bu fıkradan anlaşılıyor ki adalarda oturan, hak ve hakikate kavuşmayı özleyen milletler vardır. 


Yine İşaya kitabında şöyle deniliyor: 


“Ben, Rab, seni doğrulukla çağırdım ve elini tutacağım ve seni koruyacağım!” 


Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] koyu bir putperestlik âlemine karşı yalnız başına İslâm bayrağını açıp yeryüzünün rengini değiştirmişti. Bunu dost düşman herkes itiraf ediyor. Onun bu kadar mühim bir inkılabı başarırken yegâne yardımcısı Allah'tı. Allah onu en tehlikeli, en buhranlı zamanlarda korumuştu. Mekke'deki evi düşman kılıçlarıyla kuşatıldığı, hayatına hâtime çekileceği zaman Cenâb-ı Hak onu korumuş, ona, “Hani sana “Hiç şüphesiz, senin Rabb'in insanları çepeçevre kuşatmıştır” demiştik...” (İsrâ 

17/60) ©... Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözeti- 


mimizdesin...” (Tür 52/48) teminatını vermiştir. 


Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] Medine'de dahili ve harici düşmanlarla çevrili bulunuyordu. Fedakâr sahabiler onu canlarından ziyade esirgerler, geceleri çadırının etrafında nöbet tutarak beklerlerdi. “... 
Allah seni insanlardan koruyacak...” (Mâide 5/67) vaadini taşıyan âyet nâzil olunca Resül-i Ekrem çadırından başını çıkararak, “Cenâb-ı Hak beni muhafaza edeceğini vaat buyurdu. Gidiniz, siz de istirahat ediniz!” dedi. 


İşaya kitabında şöyle deniliyor: 


64 Bab: 42, fıkra: 6. 
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“Ve kör gözleri açasın, mahpusları zindandan, karanlıkta oturanları hapisaneden çıkarasın diye seni kavme ahd, milletlere ışık olarak vereceğim!”© 


Bu fıkra; basireti bağlı, gözleri kapalı olanlara onun hak ve hakikati anlatacağını, karanlıklar içinde yaşayanları hak ve hakikatin ışığına çıkaracağını ifade ediyor. 


A'râf süresinin 157. âyeti de Hz. Muhammed'in [salallahu aleyhi vesellem) Tevrat ve İncil'de isim ve sıfatının yazılı bulunduğunu ve insanlara nurla gönderildiğini bildirir. Kur'ân-ı Kerim'in muhtelif sürelerinde de şöyle 


buyrulur: 


“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle, bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak (gönderdik)” (Ahzâb 33/45-46). 


“Ey insanlar! Şüphesiz size Rabb'inizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik” (Nisâ 4/174). 


“Onun için Allah'a, Peygamber'ine ve indirdiğimiz o 


nura (Kur'an'a) inanın...” (Tegâbün 64/8). 


“(Resülüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik” (Enbiyâ 21/107). 


“(Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır” (İbrahim 14/1). 


65 Bab: 42, fıkra: 6-7. 
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“Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin” (Şürâ 42/52). 


Şair ne güzel söylemiş: 


“Toprağında insanlığın dilekleri coşan renkli, ruhlu hiçbir kara parçası yok ki orada Hz. Muhammed Mustafa'nın nuru parıl parıl parlamasın! Onun nuru aran- 


(7 


masın 
İşaya kitabında şöyle deniliyor: 


“Ben, Yehova'yım, ismim odur ve izzetimi bir baş- 


kasına ve hamdimi oyma putlara vermeyeceğim.” 


“İşte, öncekiler vâki oldu ve yenileri ben bildiriyorum. Onlar meydana çıkmadan önce size işittiriyorum.” 


“Denize inenler ve onun içindekilerin hepsi, adalar ve onlarda oturanlar, Rabb'e yeni bir ilâhi ve yerin 


(7 


ucundan O'na hamdini terennüm edin 


“Çöl ve onun şehirleri, Kedar'ın oturduğu köyler, seslerini yükseltsinler. Selâ'da oturanlar terennüm etsinler, dağların tepesinden bağırsınlar... Rabb'i taziz etsinler ve adalarda O'nun hamdini bilsinler.” 66 


Bu fıkralarda eski dini telakki ve terennümlerin, putperestlik itiyatlarının bırakılması; karalarda, denizaşırı memleketlerde, mâmur gayri mâmur şehirler, kasaba ve köylerde, dağlarda, taşlarda, ıssız çöllerde, yaşayan herkesin, yalnız Allah'ı anmaları, O'nun yüce adını yük- 


66 Bab: 42, fıkra: 8-12. 
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sek sesle terennüm etmeleri, Allah'a hamd ve senâda bulunmaları gerektiği beyan ve ifade edilmektedir. Dinler tarihi, Kur'ân-ı Kerim, vâkıalar da şehadet eder ki bütün bunlar ancak peygamberliği bütün beşeriyeti şâmil bulunan Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] zuhuruyla gerçekleşmiş, Allah'ı Allah'ın dilediği şekilde tevhid, tahmid, tekbir edenler yalnız müslümanlar olmuştur. 


Hiçbir peygamber Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] kadar putperestlikle mücadele etmediği gibi, hiçbir kitap da Allah'ın zatı, sıfatı ve hukuku ile Kur'ân-ı Kerim 


kadar meşgul olmamıştır. 


Kur'ân-ı Kerim'in ilk süresi olan ve müslümanlar tarafından her gün beş vakit namazda kırk defa okunan Fâtiha süresi Rabbü/1-âlemin olan Allah'a hamd ile başlar. 


Kur'ân-ı Kerim'in böyle Allah'a hamd ile başlayan dört süresi daha vardır; En'âm, Kehf, Sebe ve Fâtır. 


En'âm süresi şu mealdeki âyetle başlar: 


“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur...” 


Kehf süresi şu mealdeki âyetle başlar: 


“Hamdolsun Allah'a ki O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedi kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve “Allah evlat edindi’ diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru kitabı indirdi.” 
Sebe” süresi şu mealdeki âyetle başlar: 


“Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. 
O, hikmet sahibidir, (her şeyden) haberi olandır.” 


Fâtır sâresi de şu mealdeki âyetle başlar: 


“Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun...” 


İsrâ süresinin 44. âyetinde ise, kâinattaki canlı cansız her şeyin Allah'ı tesbih ve tahmid eylediği açıklanır. 


Bugün dünyanın hemen her tarafında, en büyük şehirlerden en ücra köylere, karalardan denizlere, mâmurelerden bâdiyelere kadar her yerde Allah'ın büyüklügünü, birliğini; ibadete, ubüdiyyete O'ndan başka layık hak mâbud bulunmadığını yerleri ve gökleri dolduran ilâhi bir gülbank halinde her gün beş defa, “Allahüekber!” nidalarıyla ilan ve insanları Allah'a ibadete davet ettiren peygamber, Hz. Muhammed'den [sallallahu aleyhi vesellem| başkası mıdır? 


Beş vakit namazın sonlarında otuz üçer defa tesbih, tahmid, tekbir okumayı ümmetine tavsiye buyuran, her sene hac esnasında yüz binlerce insanın, “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk...” nidalarıyla dağların taşların dile geldiği, kurban bayramında teşrik tekbiri denilen ve Allah'ın büyüklüğünü, birliğini, hamd ve senânın yalnız 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O'na yaraştığını ifade eden tekbiri, tek başına veya cemaat halinde, kadın erkek, mukim seferi her müslümana yirmi üç vakitte namazların arkasında dini bir vecibe olarak okutan da ancak o şanlı peygamber değil midir? 


İşaya kitabında bu cihetin daha açıkça ifade edildiği görülüyor. Orada deniliyor ki: “Ve son günlerde vâki olacak ki dağların başında Rab evinin dağı pekiştirilecek ve tepelerden yukarı yükselecek ve bütün milletler O'na akacaklar.”7 


Bu fıkradaki dağın Arafat dağı olduğunda zerre kadar şüphe edilebilir mi? 


Her sene dünyanın dört tarafından muhtelif milletlere mensup 100.000'leri aşan insan kafilesinin dini bir farizanın ifası maksadıyla şimdiye kadar Arafat dağının başından başka bir yere akın ettiği görülmüş müdür? 


SON SÖZ 


Geçmiş peygamberler ve kitaplar tarafından geleceği bu şekilde haber verilen âhir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'yı [sallallahu aleyhi vesellem] ve onun tebligatını tanımamak dinen ne kadar ağır bir günahsa, Hz. İsa [aleyhisselâm] gibi bir peygamberi ilâhlaştırarak bütün insanları ve hususuyla müslümanları ona taptırmaya kalkışmak da son derece ağır bir günahtır. 
Bu suçu işleyenlere, doğruyu görmeleri ve yürüdükleri yanlış yoldan geri dönmeleri için Cenâb-ı Hak'tan 


67 Bab:2, fikra: 2 
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hidayetler diler, açıklamamızı İşaya kitabının şu ibretli fıkrası ile bitiririz: 


“Oyma putlara güvenenler, dökme putlara, “ilâhımız sizsiniz’ diyenler geri döndürülecekler, çok utana- 


caklar.”6 


68 Bab: 42, fıkra: 17. 


İKİNCİ RİSALE 
BİR AMERİKALI NIN MÜSLÜMANLIK 


HAKKINDAKİ YİRMİ ÜÇ SUALİNE 
VERİLEN CEVAPLAR 


1. God 


(Supreme Being. Explain in the light of what the average moslem scholar would understand. Explain this also in terms of an adolescent person would understand.) 


1. Allah 


(Yüce Varlık. Normal bir müslüman âlimin bundan ne anladığını açıklayın. Aynı zamanda bunu henüz gençlik çağında bulunan bir kimsenin anlayacağı bir şekilde izah edin.) 


Cevap: 1 


Müslümanların âlimi de cahili de genci de ihtiyarı da Rabbü'1-âlemin olan Allah Teâlâ'ya şöyle inanır: 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Allah Teâlâ vardır, 
Birdir, 

Varlığının evveli yoktur, 
Varlığının âhiri yoktur, 


Ne kendisi yaratılmışlardan birine benzer ne de yaratılmışlar kendisine benzer, 


Varlığı başka bir varlığa dayanmaz. Kendi zatı ile vardır. Varlığı zatının iktizasıdır. Doğmaktan, doğurulmaktan, doğurmaktan, baba veya oğul olmaktan, zaman ve mekânda bulunmaktan münezzeh ve müteâl 


olarak mevcuttur. 
Hiçbir vasıtaya muhtaç olmaksızın her şeyi bilir, Her şeyi işitir, 
Her şeyi görür, 
Mutlak hayat sahibidir, . 
Mutlak kudret sahibidir, 
Mutlak irade sahibidir, 
Diler, dilediğini yapar. 
Kelâm sıfatı ile de muttasıftır (sıfatlanmıştır); sese 


ve harfe muhtaç olmaksızın kelam eder. Peygamberler vasıtasıyla insanlara kitaplar gönderir ve göndermiştir. 


Bu sıfatların zıtları, Allah Teâlâ hakkında düşünülmez ve düşünülemez. 


Allah Teâlâ, kâinatın şeriksiz (ortaksız) ve nazirsiz (benzersiz) yaratıcısıdır. Yaratan, yarattıklarını yaşatan, 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öldüren, sonra yeniden diriltecek olan, iyi kulları için nimetler, kötüleri için de azap hazırlayan O'dur. 


Biz Cenâb-ı Hakk'ın âsârından (eserlerinden) kudret ve azametini, yüksek sıfatlarını düşünür, zat ve mahiyetinden bahsetmeyiz. 


İşte, istisnasız her müslümanın Allah Teâlâ hakkındaki inancı böyledir. Şu kadar ki müslümanların ilim sahibi olanları, Allah'a iman mevzuunda kanaatlerini akli ve nakli delillerle ispat edebilecek durumdadırlar. 


2. Holy Trınıty 


(Do you believe in this as christians generally do?) 


2. Teslis/Ekânim-i Selâse 

(Buna hıristiyanların umumiyetle inandığı şekilde inanıyor musunuz?) 

Cevap: 2 

Hıristiyanlar, umumiyetle, teslise, yani Allah'ın 


hem üç hem bir olduğuna inanırlar. 


Ekânim-i selâse dedikleri bu üçüzlü ilâh telakkisin- de ihtilaf etmişlerdir. 


Bir kısmı, “Allah bir cevherdir ki kendisinin üç uknumu (üç aslı) vardır; biri baba, biri oğul, diğeri de Rühulkudüs'tür” derler. 


Diğer kısmı ise, uknumun birinin Allah, birinin 


Meryem, birinin de İsa olduğunu söyleyip İsa'nın Jaleyhisselâm] Allah'ın oğlu olduğunu kabul ettikten sonra, Hz. İsa'da nâsüti ve lâhüti iki tabiat bulunduğuna ve bu iki tabiatın da bire inkılap ederek Hz. İsa'nın nâsütiyetiyle muhdes ve mahlük bir insan olduğuna, lâhütiyetiyle de hâlik ve gayri mahlük ilâh olduğuna inanırlar. 


İşte, hıristiyanların ekânim-i selâse dedikleri bunlardır. 


Biz müslümanlar ise böyle bir akideyi asla kabul et- 


meyiz. 


Bizim iman ve itikad ettiğimiz Allah, birinci sualin cevabında da bildirildiği üzere, asla teaddüt (birden fazla oluş), tecezzi (cüzlere ayrılma) ve inkısam (bölün- 


me) kabul etmez. 


Hıristiyanlık'taki ekânim-i selâse akidesini kabul etmeyişimizin sebebini kısaca izah edelim: 


Bilinmelidir ki Müslümanlık akla büyük bir mevki vermiştir. Bunun için, Müslümanlığın bütün iman esasları makuldür, yani akla uygundur ve onlarda akıl ve man- 


tığın kabul etmeyeceği hiçbir esrarlı noktaya rastlanmaz. 


Ekânim-i selâse akidesindeki Allah'ın hem üç hem bir olması ciheti ise aklen açık bir tenakuz teşkil eder. 


Üç uknumdan biri sayılan Hz. İsa'nın sonradan dünyaya geldiği kabul edildiğine göre, kendisi doğmazdan evvel mevcut kâinatın Allah'tan hâli bulunmasını icap eder. Çünkü Hz. İsa'nın Allah”ı teşkil ettiği sanılan üç uknumdan biri olduğuna ve Hz. İsa ortada bulunmadıkça ulühiyyet camiası da bulunmayacağına göre, Hz. İsadoğmadan Allah'ın da bulunmaması iktiza eder. 


Üç uknumdan oluşan ulühiyyet camiasının vücudu bundan cüz olan Hz. İsa'nın bulunmasına muhtaç olması lazım geleceğine göre, böyle bir ihtiyaç aczi de gerektirmektedir. Allah Teâlâ'nın ise kâdir-i mutlak olduğu müsellem (herkesçe kabul edilir) olduğundan, böyle bir acz ve ihtiyaç bilbedâhe (apaçık bir şekilde) bâtıldır. 


Bunun içindir ki kilise mensuplarından bazılarının bu ekânim-i selâsenin bir Allah'ta var olan vücud, hayat ve ilim sıfatlarının remzi olmak gibi bir tevil yoluna kaçmış 


olmalarına rağmen, birçokları bunu da reddetmişlerdir. 


3. Jesus Chrıst 


(Do you consider him divine or not? The position he has, if any, in your religion) 


3. Hz. İsa 


(Ulühiyyetini kabul ediyor musunuz? Eğer varsa, dininizde Hz. İsa'nın yeri nedir?) 


Cevap: 3 


İkinci sualin cevabında da açıklandığı üzere, hıristiyanların itikadına göre Hz. İsa, (hâşâ) Allah'ın oğludur ve üç uknumdan biridir. Beşer cesedi giyinerek Hz. 
Meryem'den doğmuştur. Kendisinin yeryüzünde çok ibadet ettiği, bilahare yahudiler elinde asılarak öldürüldüğü, öldürülmek istenildiği zaman kaçıp gizlenecek 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bir yer aradığı, gizlendiği yerde tutularak asılırken şiddetli teessürler gösterdiği, “İlâhi, ilâhi! Beni niçin terkettin?” diye Cenâb-ı Hakk'a halinden şikâyet ettiği, öldürüldükten sonra da cehenneme inip Hz. Âdem ile zürriyetinden olan bütün peygamberleri oradan çıkardığı, üç gün sonra ölülerin arasından kalkarak göklere çıktığı ve kâdir-i mutlak olan babanın sağ tarafında oturduğu vb. şeyler iddia edilmektedir. 


Biz müslümanlar bu iddiaların ve akidelerin hiçbirine inanmayız. Çünkü Hz. İsa [aleyhisselâm], hıristiyanların da itiraf ettikleri veçhile, bir zaman yok iken sonradan Hz. Meryem'den doğmuş, süt emmiş, yiyip içmiş, insanlar arasında çocukluk ve gençlik çağını geçirmiş bir beşerdir. Demek ki hâdistir (sonradan var olmuştur), mümkündür, mütegayyirdir (değişime açıktır). 


O halde, hâdis olan bir varlık için kadimlik, mümkün olan bir varlık için vâciblik, mütegayyir olan bir varlık için de dâimlik tasavvur edilemez. 

Eğer iddia edildiği gibi Hz. İsa'da ilâhlık olsa idi -hıristiyanların dediklerine göre- kavimlerin en zayıfı ve acizi olan yahudilerin elinde aciz kalıp kurtulmak için bir sığınacak yer arama lüzumunu duyar mıydı? 


Sonra, çok ibadet ettiği söylenilen Hz. İsa'nın şayet kendisinde bir ilâhlık vasfı bulunsaydı, bu, tanrının kendi kendisine ibadet etmesi gibi abes bir hareketi tanrıya isnada kalkışmak demek olmaz mıydı? 
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Hz. İsa'nın ulühiyyeti iddia ve öldürüldüğü de kabul edildiğine göre, o halde ölümünden sonra kâinatın 


devam ve bekâsı tanrısız nasıl mümkün olabilmiştir? 


Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu sıfatı ile babanın (Allah'ın) sağ tarafında oturduğu iddia olunduğuna göre, bu da kendisinin Allah'tan ayrı bir varlık olduğunu kabul ve aynı zamanda Allah'a da bir mekân ve cihet isnat etmek demek değil midir? 


Eğer Hz. İsa'ya tanrılık atfı İnciller'de görülen “peder” tabirinden ileri geliyorsa, bu tabir hakiki manada olmayıp mâlik ve hafız manasınadır. Bunu hakiki manaya almak yanlış yola sapmak demektir. 


İnciller'de Cenâb-ı Hakk'ın yalnız Hz. İsa'nın değil, insanların da pederi olduğu yazılmakta ve nitekim Matta İncili'nde şöyle denilmektedir: 


“Ne mübarektir sulh ediciler, zira onlara evladullah tesmiye olunacaktır” (beşinci bab, 9. fıkra). 


“Tâ ki semavatta olan pederinizin evladı olasınız. 
Zira kendi güneşini fenalar ile iyilerin üzerine doğdurur. Hem sâlih ve fâsık kimselerin üzerine yağmur yağdırır” (beşinci bab, 45. fıkra). 


Eğer pederlik, oğulluk, Hz. İsa hakkında hakiki manada ise, insanlar hakkında da hakiki manadadır. O halde diğer insanların dahi Allah'ın oğulları olmaları lazım gelir. Oğulluğun Hz. İsa'ya hasrolunmasında bir münasebet görülemez. 


64 M. ÂSIM KÖKSAL 


Eğer pederlik sair insanlar hakkında mecaz ise, Hz. 


İsa hakkında da mecaz olması icap eder. 


Hz. İsa'nın, kendisinden önce gelen peygamberler gibi, bir peygamberden başka bir insan olmadığı Matta İncili'ndeki şu fıkralardan da açıkça anlaşılmaktadır: 


“Ve Orşelim'e girdiğinde, “Bu kimdir” diyerek bütün şehir tahrik olundu. Halk dahi, “Bu Celil'de vâki Nâsıret'den olan İsa peygamberdir” dediler” (Matta 21. 
bab, 10. ve 11. fıkralar). 


“Ve onu haça gerdikten sonra elbisesini kura atarak taksim ettiler. Tâ ki Peygamberin, “Elbisemi aralarında taksim edip kaftanım üzerine kura attılar” diye buyurduğu kelâm itmam oluna” (27. bab, 35. fıkra). 


“Vevâkioldu ki, İsabu temsilleri bitirdikten sonra oradan hareketle kendi vatanına geldiğinde, sinagoglarında onlara talim ederdi. Şöyle ki, onlar hayran olup, “Bu hikmet ve mucizeler buna neredendir”, “Şimdi ona bunun cümlesi neredendir?” diyerek onun hakkında sürçerlerdi. Fakat İsa onlara, “Bir peygamber kendi vatanından ve kendi hanesinden başka yerde itibarsız değildir” dedi. Ve orada onların imansızlıkları sebebiyle çok mucizat icra etmedi” (Matta, 13. bab, 53, 54, 57 ve 58. fıkralar). 


Biz müslümanların Hz. İsa hakkındaki itikadımıza 


gelince: 


Hz. İsa [aleyhisselâm], ancak peygamberlik mertebesini haiz mümtaz bir beşerdir. Anadan, babasız ve hârikulâde olarak, Allah'ın “Ol!” emri ile doğmuş olması kendisinin ilâhlık vasfını haiz bulunmasını asla gerektirmez. 
Bu belki Allah Teâlâ'nın bütün tabiat ve hilkat üzerinde hâkim bulunan kudret ve iradesinin azametine delalet eder. Nitekim hıristiyanlarca da kabul olunduğu veçhile, Hz. Âdem hem babasız hem anasız yaratılmıştır. 


Daha önceki peygamberler gibi, Hz. İsa'ya da Allah tarafından, peygamberliğini teyit için, hastaları ilaçsız iyi etmek ve hatta Allah'in izni ile ölüleri diriltmek gibi mucizeler verilmiş ve kendisine ilâhi emir ve nehiyleri bildiren ve tebdil ve tahrife uğramayan hakiki İncil 


âyetleri dahi vahyedilmiştir. 


Hz. İsa [aleyhisselâm] kendisinden önce gelen bütün peygamberleri ve ezcümle Hz. Musa'yı Jaleyhisselâm| ve ona verilmiş olan Tevrat'ı tasdik ettiği gibi, kendisinden sonra gelecek olan âhir zaman peygamberi Hz. Muham- 


med'i de [sallallahu aleyhi vesellem] tebşir ve tasdik etmiştir. 


Hz. İsa [aleyhisselâm] kavmine, “Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabb'inizdir. Öyle ise O'na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur” (Âl-i İmrân 3/51) demiş, helâl ve haram olan şeyleri bildirmiştir. Kendisinin ilâhlıkla ve ilâhi oğullukla hiçbir münasebeti yoktur. Hz. İsa [aleyhisselâm] kendisine ve validesine yapılan bu çeşit isnatlardan ahirette Cenâb-ı Hakk'ın manevi huzurunda şiddetle teberri edecek ve bunların ancak sonradan uydurulmuş kuru bir isnat ve iftiradan ibaret bulunduğunu söyleyecektir. 


İşte biz müslümanların Hz. İsa [aleyhisselâm] hakkındaki nakle ve akla dayanan inancımız bundan ibarettir. 
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4. The Holy Ghost 


(For those who believe in a Divine Trinity-this would be one of the three. Do you have anything similar to this in your religion?) 


4. Rühulkudüs 


(Teslise inananlar için Rühulkudüs “üç”ten biridir. Sizin dininizde buna benzer bir şey var mıdır?) 


Cevap: 4 


Üçüncü sualin cevabında da yazıldığı üzere hıristiyanlar Rühulkudüs'ün Allah ile zat bakımından bir olduğunu, onun Allah'tan (babadan) çıkıp İsa'nın cesedine hulül ile birleşmiş bulunduğunu iddia ediyorlar. 


Müslümanlık inancına göre ise, Allah Teâlâ ne zatında, ne de sıfatlarında asla ortak kabul etmeyen tek ve müteâl bir vâcibü”l-vücüd olduğundan, herhangi bir 


varlığı O'na eş ve ortak saymaya imkân yoktur. 


Müslümanlık, Allah'a ibadet ederken, ibadete karışacak riyayı bile tevhide aykırı görmüş ve bunu gizli şirklerden saymıştır. Binaenaleyh, Müslümanlık'ta hıristiyanların itikad ettikleri gibi, bir Rühulkudüs mevcut değildir. 


Ancak Allah Teâlâ'nın yaratıp Hz. Âdem'den Jaleyhisselâm) itibaren, -peygamberler de dahil olmak üzere- bütün insanlara üfürdüğü beşeri ruhlardan başka, pey- 


gamberlere ilâhi vahyi tebliğ eden ve Rühulkudüs denilen bir meleğin varlığına da inanırız. Şu halde ruhlar da Rühulkudüs de mahlüktur. Hiçbir şaibe ile lekelenmek ihtimali olmayan, her emniyete şayan, mukaddes, tertemiz ruh demek olan Rühulkudüs, büyük meleklerden biridir. Ona Rühulemin de denilir. Nasıl ki kuvvet ve kudreti bakımından kendisine Cebrâil denilmiştir, günahtan ve beşeri vasıflardan âri bulunduğu için de Rühulkudüs denilmiştir. 


Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] ruhunu Hz. Meryem'e üfürmeye memur olan, Cebrâil'dir [aleyhisselâm]. 


Bu Rühulkudüs'le teyit olunan yalnız Hz. İsa Jaleyhisselâm] değildir. Resül-i Ekrem Muhammed Mustafa Efendimiz'e de [sallallahu aleyhi vesellem] Kur'ân-ı Kerim'i 


Rabbü”l-âlemin'in emri ile bu Rühulkudüs indirmiştir. 


Binaenaleyh, sair mahlüklar gibi bir mahlük olan Rühulkudüs'ü Allah'ın zatından bir parça saymayı nasıl imkân dairesinden uzak görürsek, onu bir beşer olan Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] varlığına bürünmüş saymayı da 


o derece yersiz ve manasız buluruz. 


İşte biz müslümanların Rühulkudüs hakkındaki inancımız bundan ibarettir. 


5. Revelatıon 


(Communication between God or heaven and men or people on this earth, now or at any time. Whether di- 


rect revelation is given today as it was in ancient times.) 
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5. Sünühat (Vahiy) 


(Tanrı veya semavat ile dünyadaki insanlar arasında şimdi veya herhangi bir zamanda yapılan irtibat. Eski zamanlarda olduğu gibi bugün de doğrudan 


doğruya sünühat vâki oluyor mu?) 
Cevap: 5 


Sünühat ile zihne defaten gelen ve hads (sezgi / intuition) denilen bir duygu kastediliyorsa, bu her şahısta ve 


her zaman vâkidir. Bunda dini bir mahiyet düşünülemez. 


Sünühat ile ilham kastediliyorsa, bu eski zamanlarda olduğu gibi, bugün de yarın da vâki olabilir. 


Nitekim Peygamberimiz'den [sallallahu aleyhi vesellem] önceki peygamberler zamanında bazı salih kulların kalplerine Allah tarafından peygamberlerin tebliğ buyurduğu şeriat ve hükümlere muvafık olmak şartıyla bazı ulvi mazmun ve manalar vürüt ettiği gibi, Resülullah'ın ümmetinden bazılarına da aynı şartlar dairesinde, gerek bundan evvel ve gerek şimdi böyle mazmun 


ve manalar vürüt etmiştir ve edebilir. 


Sünühat ile Allah'tan gelen vahiy murat ediliyorsa bu, Cenâb-ı Hakk/ın dini hükümlerini insanlar arasından seçtiği peygamberlerine melek vasıtasıyla veya başka bir suretle tebliğ ve telkin buyurması demektir. Nitekim vahyin ilki Hz. Âdem'e [aleyhisselâm], sonuncusu da âhir zaman peygamberi olan Hz. Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem] vâki olmuş ve ilâhi vahiy kapısı Peygamberimiz- 
'le ebediyen kapanmıştır. Resül-i Ekrem'den sonra artık 


İSLÂMİYET ve HIRİSTİYANLIK 69 


herhangi bir kimseye vahiy gelmesi mümkün olmadığından, peygamberlik ve vaat edilen mesihlik ve vahiy yolu ile ilâhi ve semavi irtibat gibi iddialar da bâtıl ve mesnetsizdir, kuru bir davadan ibarettir. 


6. Heaven And Heli (Paradise) 


(Whether tangible, distinct and real places or conditions of mind or thinking. 


Do you believe that “heaven” and “hell” are actual places or merely “conditions” of punishment or reward? Can an individual be forgiven of his sins before he dies through any act of his or anyone else living at the time?) 


6. Cennet ve Cehennem 


(Somut, kesin ve belirli yerler midir, yoksa bir düşünce hali midir? Cennet ile cehennemin hakikaten mevcut yerler olduğuna mı, yoksa ceza ve mükğfat “Şartları” olduğuna mı inanıyorsunuz? Bir kimse ölümünden önce kendisinin veya hayatta bulunan başka bir kimsenin herhangi bir hareketi ile günahlarından kurtulabilir mi?) 


Cevap: 6 


Biz müslümanların inancına göre cennet ve cehennem elle tutulur, maddeten belirli yerlerdir. Nerede bulunduğu Allah tarafından bildirilmemiş olmakla beraber, bunlar halen mevcuttur. 
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Cennet, Allah Teâlâ'ya şirk koşmaksızın iman ve ibadet eden, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, sakınınız dediği şeylerden sakınan ve her ne sebeple olursa olsun Allah'ın affına nail insanların iyiliklerinin mükâfatını görecekleri ebedi saadet yurdudur. 


Cehennem ise Allah'ı tanımayan veya Allah'a iman ve ibadette şirk koşan, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insanların kötülüklerinin cezasını çekecekleri 


azap yeridir. 


Yoksa cennet ve cehennem, yapılan herhangi bir iyilik veya kötülükten dolayı vicdanen huzur veya azap duymak demek olmadığı gibi, mevhum bir mükâfat ve ceza şartı da değildir. 


Kâinatın yaratıcısı olan Allah'ın mutlak adalet sahibi olduğu muhakkaktır. Adalet ise, bir şeyin layık ve müstahak bulunduğu hale konulması demektir. Bu da mükâfat ve mücâzâta taalluk eder. Bundan dolayı cisim ile ruhun birleşmesinden olan insanların şu madde âleminde işledikleri her iyiliğin veya kötülüğün karşılığını dünyada görmedikleri tecrübe ve müşahede ile sabittir. 
Böyle olduğu için bunun her hak sahibine hakkının verileceği ve ilâhi adaletin tamamıyla tecelli edeceği bir ahiret âlemine, bir umumi muhasebe ve ceza gününe bırakıldığı âşikârdır. Netice olarak cennet ve cehennemin aklen de kabul ve teslimi zaruridir. 


İslâm akidesine göre, hiçbir şahıs başkasının günahını yüklenemeyeceği gibi, hiçbir kimse de başkasının 


İSLÂMİYET ve HIRİSTİYANLIK 71 


günahını bağışlayamaz. Herkes ancak işlediğinden kendisi mesuldür. 


Şu var ki günahkâr bir insanın dünyada iken günahının uhrevi cezasından kurtulması için birtakım çareler vardır. 


Eğer işlenilen günah Cenâb-ı Hakk'a karşı işlenmişse o günahtan dolayı şiddetli nedamet ve pişmanlık duymak ve bir daha işlememek azmi ile tövbe etmek ve af için de Allah'a yalvarmak lazımdır. 


Fakat işlediği bu günah; namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetlerin terkedilmesi suretiyle vuku bulmuş ise, bunlara dair yapacağı tövbeleri yukarıda zikredilen şartlar (nedamet, azim ve af dileme) ile beraber terkettiği ibadetleri kazâ etmek suretiyle yerine getirmekle de mukayyettir. 


Bununla beraber, köprü ve çeşme yaptırma gibi umumun menfaatlerine yarayan ve sadaka-i câriyeden sayılan işleri sağlığında işlerse, dinimizde, bunların günaha kefâret olacağı da bildirilmiştir. 


Eğer işlenmiş olan günah herhangi bir şahsın hakkı- na tecavüz ise, o günahın işlenmesinden tövbe etmekle beraber, uhrevi cezasından alakalı şahıs ile veya ölmüşse veresesiyle helâlleşmek suretiyle kurtulmak mümkün olabilir. 


Binaenaleyh, Müslümanlık'ta bir kimsenin herhangi bir din adamı önünde günahını itiraf etmesi, kendisini günahından temizleyemeyeceği gibi, Allah namına günah bağışlama salahiyeti de hiçbir kimseye verilmemiştir. 
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Şu kadar ki Cenâb-ı Hak tarafından ahirette Resül-i Ekrem'e [sallallahu aleyhi vesellem], sair peygamberlere ve onlara ittiba eden evliya-yı kirama günahkârlar hakkında şefaat edebilmek müsaadesi ihsan buyurulacağına inanırız. 


Günahlarından dolayı tövbe etmeden ölen bir müslüman için, hayatta bulunan akrabası veya herhangi bir din kardeşi tarafından dua edilir, onun günahına kefâret olmak ve sevabı ona bağışlanmak üzere sadaka verilir, onun namına hayır ve hasenat yapılırsa, Allah'ın affına mazhar olması umulabilir. Fakat Hak Teâlâ o müslümanı dilerse affeder, dilerse günahı nisbetinde azaba uğra- 


tır ve tedip eder. 


7. Pre-Existence 


(Life of individual in any form before our life here on this earth. Who if anyone has had such an existence? Also do you believe in predestination? Did man's “soul” have a kind of existence before it came into this particular body? Do you believe that no matter what a person does he will not die until his time to die comes?) 


7. Bu Dünyaya Gelmeden Evvelki Hayat 


(Bir ferdin yeryüzündeki hayatından önce herhangi bir şekil içindeki hayatı. Eğer varsa, kim böyle bir hayata sahip olmuştur? Kadere inanıyor musunuz? 
İnsan ruhu bu belirli vücuda girmeden önce herhangi bir varlığa sahip midir? Bir insan ne yaparsa yapsın eceli gelmeden ölmeyeceğine inanıyor musunuz?) 
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Cevap: 7 


Biz müslümanlar, ruh ile cisimden mürekkep bulunan her ferdin madde âlemi olan dünyaya gelmeden önceki hayatının ruhi olup cismani olmadığına ve ruhların da cisimlerden önce yaratılmış bulunduğuna inanırız. 


İnsan idraki ruhun hakikat ve mahiyetini kavrayabilecek bir kabiliyette olmadığı için ruhani hayatın da ne şekilde ve nerede cereyan ettiği dinimizde açıklanmamıştır. Onun için “ruh”un mahiyetini Allah'ın ilmine havale ederiz. 


Bununla beraber yakinen inanırız ki Allah Teâlâ'nın emri ve takdiri veçhile her insanın ruhu yalnız kendi bedenine taalluk eder. Bedeni vazifesi sona erince o ruh Allah'ın tayin buyurduğu yere gider ve başka bir cisme hulül etmez. 


Müslümanlık, Hintliler'de ve Câhiliye devri Araplarında görüldüğü üzere ruhların doğup duran insan ve hayvanların bedenlerine daimi surette ve lalettayin girip çıkmakta bulunmaları gibi bir tenâsüh (reincarnation) inancına asla yer vermediği gibi, Hz. İsa'nın ruhu hakkında bir nevi tenâsühe kayan hıristiyan akidesine 


de inanmayız. 


Biz müslümanlar ruhların bedenden ayrıldıktan sonra tekrar hayatta bulunanların hissedemeyecekleri bir mahiyette aynı bedene taalluk edip birtakım sorgulara maruz kalacağına inandığımız gibi, dünyadaki amellerine göre dünya ile ahiret arası olan bir âlemde 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kıyamete kadar kabir âlemine mahsus bir nevi ceza veya mükâfat göreceklerine de inanırız. 


Kader hakkındaki inancımıza gelince, Hak Teâlâ'nın bütün olacak şeylerin, olmadan önce ne zaman olacağını, nerede olacağını, nasıl olacağını en ince taraflarına varıncaya kadar bilip onları olacakları şekillere göre ezelde tayin ve takdir buyurmasına “kader” denilir. Bu olacak şeylerin Allah Teâlâ'nın ezelde takdir ve tayin ettiği zamanı gelince mukadder şekle uygun olarak halk ve icat buyrulmasına da “kazâ” denilir. Bunun aksine 


kail olanlar da vardır. Nitekim: 


Müslümanlık'ta kader ve kazânın her ikisinin bir manaya alınarak yukarıda tafsil edilen hususların ezelde ta- 


yin ve takdir buyrulması şeklinde tarif edildiği de vardır. 


Binaenaleyh, biz müslümanlar kâinattaki her hadisenin Cenâb-ı Hakk'ın ilim ve iradesiyle, kazâ ve kade- 


riyle vücuda geldiğine inanırız. 


Bununla beraber, insanların mükellef ve mesul oldukları birtakım işlerde, sa'y ve hareketin de bir hisse 


ve alakası vardır. 


Hak Teâlâ insanlara bu hususta bir irade ve kudret vermiş ve bu iki kudreti insanların işleyecekleri işlerini 


takdir ve yaratmada sebeb-i âdi kılmıştır. 


Müslümanlık'ta insanların bir işi işlemeyi veya işlememeyi tercih edebilme meleke ve kabiliyetlerine külli 


irade denir. 
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Kudret de insanın yapacağı işin her cüz'ü meydana gelirken insanda hâsıl olan kuvvettir. 


İnsanın “kudret” denilen kuvvetini istimal ederken 


NI 
1 


işlemek veya işlememek melekesi olan “külli” iradesini iki şıktan birine sarf ve tercih etmesine de “cüz'i irade” ve “kesb”; Allah tarafından o işin bilfiil meydana geti- 


rilmesine de “halk” ve “icâd” denir. 


O halde bir iş kesb bakımından insana, icâd ve yaratmak bakımından da Cenâb-ı Hakk'a râcidir. 


İşte Hak Teâlâ insanları bu cüz'i iradelerinde serbest bırakmış olduğundan, ilâhi kazâ ve kaderini onların cüz'i irade ve ihtiyarlarına raptetmiştir. Bunun içindir ki insanların işleri, biraz evvel de denildiği gibi, takdir ve halk edilmiş olmak yönünden Allah'a; tercih ve kesbetme yönünden de insanlara râci bulunmuştur. 


O halde, insanlar yaptıkları işleri mecburi olarak yapmadıkları gibi, yaptıklarının da yaratıcısı kendileri değildirler. 


“Ecel”, ölümün vakti, Allah Teâlâ tarafından takdir ve tayin buyrulan zaman, demektir. Herhangi bir suretle ölen veya öldürülen kimsenin kendi eceliyle öldüğüne inanırız. Ecel gelmeden ölünemeyeceği gibi, ecel geldikten sonra da kalınamaz. Çünkü Cenâb-ı Hak kullarının ecellerini daha onlar dünyaya gelmeden önce ezelde takdir ve tayin buyurmuştur. 


Bununla beraber hayatımızın ne zaman ve ne şekilde sona ereceğini bilmediğimiz için her türlü tehlikelerden 


76 M. ÂSIM KÖKSAL 


sakınmakla memur ve mükellef bulunduğumuz gibi, bu hususta gerek şahsımıza ve gerek başkalarına karşı olan kötü irade ve hareketlerimizden dolayı da mesulüz. 


Binaenaleyh, kendisini veya başkasını öldüren kimse emr-i ilâhiye muhalefet ederek cüz'i iradesini kötüye kullanmış olduğundan dünya ve ahirette cezaya müstahak olur. 


8. Purpose Of This Life 


(Reason your religion gives for our existence in this world or life) 


8. Bu Hayatın Maksadı 

(Bu dünyadaki hayatımız için dininizin gösterdigi gaye) 

Cevap: 8 

“Gaye”, bir işi işlemeden evvel o işten ne gibi ne- 


ticeler husule geleceğini düşünmek ve tasarlamaktır. 
Buna “illet-i gâiyye” ve “garaz” da denilir. 


Bu düşünce evvelce zihinde bulunmayan bir işi ve âkıbetini zihinde tasarlamak demektir ki, insanlara has kılınan ve bilgisizlik ifade eden bu hal ve şan, Alim olan Allah Teâlâ hakkında asla tasavvur olunamaz. 


Binaenaleyh, insanlara izafe edilen işte gaye, Allah'a izafe edilen işte de hikmet aranır. 


Dünyaya getirilişimizde de Allah Teâlâ'nın bir garaz ve gayesi değil, fakat hikmeti vardır. 
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Biz müslümanlar kâinatta hiçbir şeyin boş yere yaratılmadığına, bilakis her şeyde Allah'ın bir hikmeti bulunduğuna ve bütün kâinatın insana musahhar ve insanın menfaatine elverişli bir durumda yaratıldığına inanırız. 
Bunun gibi bu kadar şerefli bir mevkie yükseltilen insanın da Rabbü”l-âlemin olan bir Allah'a her türlü eksiklik şaibelerinden âri, hâlis bir iman ile ibadet etmek, âhir zaman peygamberi vasıtasıyla tebliğ buyurulan emir ve nehiyler dairesinde hareket etmek ve hayatta meşru şekilde çalışıp kazanmak ve sıhhat ve hayatını tehlikeden korumak ve herkes hakkında daima iyilik düşünmek gibi birtakım vazifelerle mükellef bulunduğuna ve namzet bulunduğu ahiret saadetine liyakatini de ancak bu vazifeleri yerine 


getirmek suretiyle ispat edebileceğine inanırız. 


9. Life After Death 


(Will there be individual identity of persons as we know each other now? Where will life exist after we die? On the day of resurrection what “state” or “condition” do you teach that a person will be in? Will he have a “special body” or be absorbed into another substance?) 


9, Ölümden Sonraki Hayat 


(İnsanlar bu dünyada kendisiyle bilindikleri şahsiyetlerini orada da muhafaza edecekler mi? Öldükten sonra hayat nerede devam edecek? Dininize göre, “yeniden diriliş günü”nde insanlar ne hal ve şekilde bulunacaklardır? Hususi bir vücuda mı sahip olacaklar, yoksa başka bir varlık içine mi girecekler?) 
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Cevap: 9 


Müslümanlık”ta, bir insan öldükten sonra ferdi hüviyetini ancak ruhi olarak taşıyacaktır. Fakat kabre konulduğunda, ruhu cesedine taalluk ederek birtakım sorguya çekildikten sonra cesedi “ba's”e (dirilip kalkıncaya) kadar toprak olarak kalacaktır. Ruhu da dünyadaki ameline göre bir nevi mükâfat veya mücâzât görecektir. Müslümanlık'ta imanlı olanlar mahşerde insani hüviyetleriyle bütün güzelliklerini muhafaza edeceklerdir. İmansızlar ise başka bir maddeye girmeyip aynı insani hüviyetleri ile mahşerde bulunacaklarsa da şekilleri korkunç ve çirkin hale girecektir. Bu suretle, mahşerde görecekleri muamelelerden sonra, imanlılar cennette ve imansızlar cehennemde ebedi yer 


alıp dünyadaki hüviyetleriyle birbirlerini tanıyacaklardır. 


10. Is It Necessary To Join Any Special Orga Nization Or Group Of People Or Believers To Worship Correctly? 


(What is necessary to do in this life to be saved? What if one fails to live according to your religion, is he punished here and if not will he be punished after death?) 


10. Doğru Şekilde İbadet Edebilmek İçin Hususi Bir İnananlar Teşekkülü Veya Grubuna Dahil Olmak Lazım Mıdır? 


(Bu hayatta kurtulmak, “necat bulmak” için ne yapmak lazımdır? Dininizin akîdelerine göre yaşamayan bir insan ne olur? Bu dünyada mı ceza görür? Eğer bu dünyada ceza görmezse öldükten sonra cezalandırılır mı?) 
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11. Status Or Condition Of Non-Believers 


(Those who do not believe as you do. What is the individual disadvantages or personal loss if heisa non-believer in your religion or faith, both here and in the life after death?) 


11. İnanmayanların Durumu 


(Sizin inandıklarınıza inanmayanların durumu. 
Sizin dininize ve inancınıza inanmayanların bu dünyada ve ahirette şahsi kayıpları ve zararları, dininize göre nelerdir?) 


Cevap: 10 ve 11 
Allah'a ibadet imanla mukayyettir. 


Bir insanın Cenâb-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, kudret ve azametini bütün kemal sıfatlarıyla beraber kendi kendine anlayıp icmâlen iman edebileceğinin aklen imkânı kabul olunabilirse de Allah'a ibadet bahis mevzuu 


olunca mutlaka ilâhi talime ihtiyaç vardır. 


İşte bu talim Müslümanlık'ta kemalini bulmuş, İslâmiyet gerek iman ve gerek ibadet usulünü bütün teferruatıyla tesbit ve takrir etmiştir. 

A) Müslümanlığın iman esasları: 

Bütün kemal sıfatları dairesinde Allah'a, 

Allah'ın meleklerine, | 


Allah'ın peygamberlerine vahiy ile kitaplar indirdiğine, 
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Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlere, 


Ahiret gününe, 


Kadere, hayır ve şer her şeyin yaratıcısı Allah Teâlâ olduğuna, öldükten sonra dirilmeye şeksiz ve şüphesiz iman ve itikad etmek ve bunları dil ile de söylemek. 


B) Müslümanlığın ibadet esasları: 


Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem) Allah'ın resülü olduğuna 


şehadet etmek, 


Namaz kılmak, 

Zekât vermek, 
Haccetmek, 

Ramazan orucu tutmak. 


Bunlar bir müslümanın Müslümanlığının alametleridir. 

Farz olan beş vakit namaz tek başına da bir imama uyularak da kılınabilir. Cemaatle kılmakta büyük sevap ve fazilet vardır. Cuma ve bayram namazları camiden ve cami ittihaz olunan yerlerden başka yerde imamsız ve cemaatsiz kılınmaz. Zekât ve oruç şahsen ifa edilen mali ve bedeni birer ibadettir. 


Hac, hali vakti yerinde bulunan ve şartlarını üzerinde taşıyan müslümanların ömürlerinde bir defa muayyen zamanda Mekke'de muayyen mekânda muayyen şartlar dairesinde ifa edecekleri bir ibadettir. 
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Bütün bu ibadetlerin kabulü için herhangi bir teşekküle veya gruba dahil olmak icap etmez ise de bu ibadetleri dinimizin tarif ettiği şekilde yapabilmek için onları öğrenmek ve doğru bir şekilde ifa etmek zarureti vardır. 


Bunun içindir ki Müslümanlığın dini ve dünyevi bütün hükümlerini Kur'ân-ı Kerim ile Peygamberimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] hadislerinden istihraç ve tesbitte gösterdikleri hayret verici muvaffakiyet ve ihtisaslarından dolayı müslüman din âlimleri arasında mezhep imamları olarak; Hanefi, Şâfii, Mâliki, Hanbeli diye tanınan, iman ve ibadet esaslarında aralarında herhangi bir ihtilaf bulunmayan dört büyük zattan birinin bu husustaki dini anlayışına tâbi olmakta ve dinde onun öğreticiliğini kabul etmekte kolaylık ve fayda mülahaza olunmuştur. 


Allah'ın kitabını ve Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] hadislerini bu mezhep imamları kadar anlamak kudretinde bulunan bir müslüman için bu mezhep imamlarından birine tâbi olmak ihtiyacı bahis mevzuu değil ise de anlayışı ne kadar kuvvetli olursa olsun bu dört büyük imamın anlayışından daha anlayışlı ve bütün ictihad şartlarını haiz bir şahsın ortaya çıktığı görülmediğinden, müslümanlar bu dört büyük mezhepten herhangi birine bağlı kalmışlardır. 


Bu hayatta necat bulmak için ne yapmak lazım geleceği soruluyor. 


Biz müslümanlar dünya ile ahiret saadet ve selâmetini ancak Allah'ın ve Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesel- 


lem] hayat verici emirlerine tâbi olmakta buluruz. 
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Allah Teâlâ dünyevi ve uhrevi kurtuluş yollarını insanlara gönderdiği peygamberleri vasıtasıyla göstermiştir. 


Binaenaleyh, Allah'a ve Allah'ın en son gönderdiği âhir zaman peygamberi Hz. Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem] inanan ve onun “yapınız” dediği şeyleri yapan ve “yapmayınız” dediği şeylerden sakınan ve insanlarla muamelesinde doğru hareket eden bir kimse için bu hayatta da ahiret hayatında da felah ve necat muhakkaktır. 


Dinimizin akidelerine göre yaşamayan bir insanın 


ne olacağı meselesine gelince: 


Eğer bir kimse yukarıda sıralanan iman esaslarına şüphesiz olarak inanır ve kabul eder; namazın, zekâtın, haccın ve orucun Allah Teâlâ tarafından emrolunduğunu, Allah ve Peygamberimiz tarafından bildirilen her şeyin hak ve gerçek olduğunu kabul ve tasdik eder de bunların icabını yerine getirmekte ihmal gösterirse, dini- 


mizde o kimse günahkâr bir mümin ve müslüman sayılır. 


Allah'ın affına nail olamazsa, ahirette bu ihmalinin cezasını çektikten sonra imanı sebebiyle cennete girer; dünyada da maddi ve manevi bazı felaketlere uğraması mümkündür. 


Fakat Müslümanlığın yukarıdaki esaslarından velev bir tanesini veya herhangi bir farzı inkâr veyahut Allah'ın haram kıldığını helâl itikad eden kimsenin Müslümanlık dışında kaldığına da biz müslümanlar kanaat ve hüküm ederiz. 
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İslâm dininden bu şekilde çıkan veya dünyada İslâm camiasına dahil olmak istemeyen kimsenin ahirette sonu gelmeyen bir azaba uğrayacağına ve böylelerinin dünyada dahi maddi ve manevi bazı felaketlere uğra- 


malarının mümkün bulunduğuna inanırız. 


Binaenaleyh, Hz. Âdem'den [aleyhisselâm] itibaren bütün peygamberlerin tebliğ buyurdukları dinin aslı Müslümanlık olduğuna ve Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem] vasıtasıyla tebliğ buyrulan Müslümanlığın ise kendisinden önce insanlar tarafından yapılmış olan tahrifatı izale ve dini asli şekline irca eylediğine ve kıyamete kadar bütün beşeriyetin dünyevi ve uhrevi saadetlerini sağlayan mütemmim ve mükemmil hükümleri de muhtevi bulunduğuna göre; dünyada ve ahirette selâmet manasına gelen Müslümanlığa inanmayanların dünya ve ahiretteki şahsi kayıplarının ve zararlarının neler olabileceğini de 


akl-ı selim sahiplerinin takdir ve tahminlerine bırakırız. 


12. Man’s Relationship To God Or To Diety 


(Is there any kinship in any actual or related connection? Is each person “created” at the beginning of his or her life on this earth?) 


12. İnsanın Allah ve Ulühiyyetle Münasebeti 


(Fiili veya nisbi bir yakınlık var mıdır? Her fert bu dünyadaki hayatına başlarken yaratılıyor mu?) 


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İnsan, Allah'ın şerefli bir mahlüku ve kuludur. 


Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getiren her insan Allah yanındaki şerefini yükseltmiş, Allah'a manen yaklaşmış olur. Ancak bu yaklaşmanın en üstün derecesi, kendilerine tahsis buyrulan mertebeleri itibariyle Allah Zülcelâl'in her şekle girebilecek kabiliyette yarattığı melâike-i kirâm ile insanlara gönderdiği peygamberlere ve peygamberlerin ümmetlerinden olan velilerine bahşedilmiştir. 


Cenâb-ı Hak maddilikten münezzeh olduğundan, bu yaklaşma, manevi olarak vahiy ve ilham suretleri ile kendilerine vuku bulan ilâhi tecellilerdir. Cismani ve maddi değildir. 


İşte Müslümanlık, Allah ile kul arasındaki makul münasebetleri akla ve nakle dayanarak bu suretle en kati şekilde tesbit ve tayin ettiğinden, insanın Allah'a bu suretlerin dışında herhangi bir suret ve şekilde fiil? 
veya nisbi bir yakınlığı kabul edilemez. 


Her şeyin tek yaratıcısı olan Allah'ın insanı da maddi unsurlardan, evvela ana rahminde bir damla su, sonra o suyu bir kan pıhtısı haline getirmek, sonra onu bir et parçası yapmak ve et parçasını kemiklere kalbetmek ve kemiklerin üzerine et giydirmek ve en sonunda onu bir insan yavrusu olarak tasvir ve önceden yarattığı ruhunu onun mini mini bedenine nefheylemek ve muayyen zamanı gelince onu annesinden doğdurmak suretiyle dünyaya getirdiğine yine akla ve nakle dayanarak inanır da bunun dışında akla ve nakle uymayan akide 


ve nazariyeleri reddederiz. 
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13. Resurrection 


(Of individual or what? After we die and leave our present existence, what will happen to us as individuals eventually? Will there be any family relationship? 
How do you believe we will appear? To whom will “each individual” give an account of his past deeds?) 


13. Ölümden Sonraki Diriliş 


(Tekrar dirilecek olan fert midir? Öldükten ve şu andaki varlığımız sona erdikten sonra, nihai olarak bize uygulanacak olan muamele nedir? Orada aile bağlılıkları olacak mı? Ne şekil alacağımıza inanıyorsunuz? 
Her fert geçmiş ameli hakkında kime hesap verecektir?) 


İnsanların ölümlerinden tekrar dirilecekleri güne kadar bulundukları âleme Müslümanlık'ta “kabir âlemi” yani “berzah âlemi” denir. Kıyametten itibaren devam edecek olan ebedi hayata da “ahiret hayatı” denir. 


Biz müslümanların bu husustaki inancımız şöyledir: 


Her insanın ölümünü müteakip ruhu cesedine taalluk edecek; Münker, Nekir adında iki melek gelip ona, “Rabb'in, peygamberin kim? Dinin, kitabın nedir?” 
diye soracak, muvafık cevap verenlerin yerleri manen 


ve ruhen birer cennet bahçesi olacaktır. 


Cevap veremeyenler ise, tafsili din kitaplarımızda beyan olunan şiddetli ve ahirete kadar devam edecek olan bir sıkıntı içinde kalacaklardır. 


86 M. ÂSIM KÖKSAL 


Ahirette ise herkes dünyada işlediği amel ve hareketlerinden yalnız Cenâb-ı Hakk'a hesap verecek, hiçbir kimsenin en küçük bir iyiliği ve kötülüğü karşılıksız kalmayacaktır. 


Neticede insanlar amel ve imanlarına göre cennet veya cehennemde yer alıp, cennet ehli birbirlerini tanıyacaklar ve ailevi nisbet ve irtibatlarını devam ettireceklerdir. 


14. What Is Necessary For A Non-Believer To Do To Become Associated Or Affiliated With Your Religion? 


(To become a moslem what must a non-moslem do? Do women have the same rights as men in your worship? If not, what is their status?) 


14. Dininize Girebilmek İçin Ne Yapmak Lazımdır? 


(Bir gayri müslim, müslüman olmak için ne yapmalıdır? Dininizde kadın da erkekle aynı haklara sahip midir? Değilse, kadının durumu nedir?) 


İslâm dini insan fıtratına, akl-ı selime uygun yegâne ilâhi din ve bütün peygamberlerin tebliğ eyledikleri dinin mükemmel ve mütemmim bir şeklidir. Her akl-ı selim sahibi, bu mübarek dinin kitabını ve onu bütün beşeriyete tebliğ buyuran âhir zaman peygamberinin hadislerini (sözlerini, işleri ve hallerini) tetkik edip 10. 
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sualin cevabında sıralanan iman ve ibadet esaslarını kendisi bilfiil okuyup bilmekle veya bir ilim adamı tarafından kendisine bildirilmekle tasdik ve ikrar edecek olursa müslüman olur. Dünyada müslüman muamelesine tâbi tutulur. 


Müslümanlığa girebilmek için başkaca dini bir merasime ihtiyaç yoktur. 


Müslümanlık, kadını cemiyetin yarısı sayar, onu fıtratının ve hayattaki vazifelerinin gerektirdiği haller müstesna olmak üzere, hemen her şeyde erkekle mü- 


savi tutar. 


Müslümanlık, kadının erkekle olan münasebetleri- 


ni yardımlaşma ve müsavat esası üzere tanzim etmiştir. 


Erkeklerin meşru surette kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Şu kadar ki erkekler aile reisi mevkiindedirler. 


Müslümanlık kadına saadet ve itmi'nan sağlayan ve onun halk olunduğu vazifeyi hakkıyla eda edebilmesine yarayan birtakım hak ve vazifeleri erkeğe farz kılmış, aile nizamının ve içtimai esasların yerleşmesi için de erkekler için kadınlar üzerine birtakım hak ve vazifeler farz kılmıştır. 


Müslümanlık, dini vazifelerin ifasında erkeği ve kadını bir tutmuş, dini ve içtimai hayatta kadınların haklarını tanımış, kendilerinin ahirette erkekler gibi mükâfatlandırılacaklarını da vaat etmiştir. 
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Müslümanlık, kadını; kız, ana ve zevcelik hallerin- den her birinde, beklediği takdir, riayet ve adaletin son derecesine kadar tatmin etmiştir. 


Müslümanlık, uhrevi saadet yurdu olan cennetin anaların ayağı altında bulunduğunu bildirmek suretiyle anneliğin kadrini ve şerefini en yüksek dereceye 


çıkarmıştır. 


Kız çocuğunu da hor ve hakir görmeyi veya onların helâkine sebep olmayı menetmiş ve bu gibi kötü hareketleri takbih etmiştir. 


Müslümanlık, kadına hayat hakkı, nafaka hakkı, kocasından veya ebeveyninden veya akrabasından mi- 


ras hakkı tanımıştır. 


Müslümanlık'tan evvel, istenildiği kadar kadın almak serbest iken, erkeklerin böyle sayısız kadınlara sahip olması gibi bir âdeti ortadan kaldırmayı hedefleyen İslâm dini, büyük ve önüne geçilmez zaruretler haline münhasır kalmak şartıyla bir erkeğin en çok dörde kadar evlenmesine cevaz vermiş ise de bunu gayet ağır ve âdeta tahakkuku imkânsız şartlara bağlayarak bir kadınla iktifa edilmesini aile saadeti için esas tutmuştur. 


Müslümanlık, kadına icabında boşanmayı talep etme hakkını verdiği gibi, nikâh akdedilirken boşama hakkının erkeğin elinde değil de kadının elinde bulunmasını şart koşabilme hakkını da bahşetmiştir. 


Müslümanlık, kadını yemek pişirmek, çamaşır yıkamak vesair ev işlerini görmeye icbar etmediği gibi, 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kendi çocuğunu -sütanneyi emmemezlik etmedikçebizzat emzirmeye de mecbur tutmamıştır. Eğer kadın bunları yaparsa mürüvveten veya hüsn-i muaşereti teminen yapmış olur. 


Müslümanlık kadına, âdabına riayet etmek şartı ile ticaret ve sanatla da meşgul olma ve icabında askerlikteki yardım hizmetlerini ifa etme müsaadesini de vermiştir. 


15. Good And Evil 


(Source etc. Are they real influences or psychological conditions of mind only? What does the Islam religion teach in regard to these two terms?) 


15. Hayır ve Şer 


(Menşei nedir? Bunlar hakiki tesirler midir, yoksa psikolojik bir zihin hali midir? Bu iki terim hakkında İslâm dininin öğretisi nedir?) 


Biz müslümanların akidesine göre “hayır” insanlar için maddi ve manevi faidesi olan, “şer” de zararı bulunan şeydir. 


Bir şeyin hayır veya şer oluşu haddizatında ise de hassaten ilâhi emrin veya nehyin taalluk edişi de onu teyit etmiş ve mahiyetlerini bize bildirmiştir. 


Yani o şeyin bu vasıfları alması fıtri mahiyeti icabı olduğundan, o vasıflar (beşerin mükellefiyetinden 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kat'-ı nazarla) yalnız aklen idrak edilebilecek durumda iseler de ilâhi emir veya nehyin taalluk edişi, yani dinin o şeyin hayır veya şer olduğunu beyan ve hükmedişi, o şeyin mahiyetini bize bildirmiş oluyor. Hayrın hasen (iyi) ve şerrin kabih (kötü) olduğunu aklımızla idrak etmiş ve dinin emir ve nehyetmesiyle de muktezalarını ifa ile mükellef olmuş bulunuyoruz. 


Müslümanlık şunu da kaydeder ki bazı şerlerin şer olması bize göredir. 


Mahiyetleri bakımından hakiki sayılan bazı şerlerin maddi veya manevi birer muvazene ve dolayısıyla hayır âmili oldukları görüldüğü gibi, fertler hakkında zararlı gibi görünen bazı şeylerde de çok zaman umumu ilgilendiren bir menfaat bulunduğu görülür. 


Bu böyle olduğu gibi, bazan ferdin hayrına olan bir 


şeyin umumu zarara uğrattığı da görülür. 


Nitekim bazan kendimiz hakkında hayır sandığımız bir şeyin şer ve şer sandığımız bir şeyin de bazan hayır getirdiği vâkidir. 

Binaenaleyh, şerden kaçınmakla beraber, bir felaket 


ve zarara uğranıldığında da yeise ve fütura düşmemek icap eder. 


Biz müslümanlar hayrın da şerrin de yaratıcısı Allah Teâlâ olduğuna ve O'nun imkân dairesinde bulunan her şeyi yarattığına, fakat kendisinin hayra rızası olup şerre rızası bulunmadığına; hayır ve şerrin irade 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ve kesb bakımından insana, vücuda getirilmiş olması bakımından da Hak Teâlâ'ya râci olduğuna inanırız. 


Şüphe yok ki şerri işlemek ile şerri yaratmak bir değildir. İnsanın iradesine taalluk (münasebet) eden bir şer, yaratıcısı olan Allah için abes teşkil etmez; musavvir-i hakiki güzeli de çirkini de tasvir eder. Cenâb-ı Hak hayrı da şerri de insanların kullanmakta serbest bulundukları cüz'i irade ve kesbleri (işleme) ile mukayyet olarak yaratmış olduğu içindir ki insanlar hayır işlerinden dolayı mükâfatı, şer işlerinden dolayı da mücâzâtı (cezalara) hak etmişlerdir. 


Binaenaleyh, Müslümanlık hayır ve şerri sadece psikolojik zihni bir hal olarak kabul etmez. 


16. How Is Church Financed? 


(Through offerings, collections by state in part, etc. In countries where is predominate or in the great majority, are any of the national or local taxes used to help maintain or build the shrines or temples?) 


16. Camiler Nasıl Finanse Edilir? 


(Teberrular, kısmen devlet tarafından yapılan yardımlar vs. İslâmiyet'in hâkim bulunduğu veya müslümanların ekseriyette olduğu yerlerde, cami ve mescid inşası veya bakımı için milli veya mahalli vergiler var mıdır?) 


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Müslümanlık'ta temiz olmak şartı ile bütün yeryüzü müslümanlar için ibadet mahallidir. 


Cami ve mescidler müslümanların birbirleriyle tanışması ve kaynaşması, Allah'a topluca ibadet ve niyaz- da bulunması gibi ulvi gayelerle tesis edilmiş, cuma ve bayram namazları ile beş vakit namazın cemaatle kılınması için tahsis olunmuş mübarek yerlerdir. 


Nerede ve ne zaman olursa olsun, müslümanlardan zengin olanlar, servetleri ile ve zengin olmayanlar da bedeni mesaileri ile cami ve mescidlerin yapım ve bakımlarına katılmayı dini bir vazife saydıkları gibi, hali vakti yerinde olan zenginlerden ve devlet ricalinden ve hükümdarlardan müstakillen camiler yaptırıp tahsis ettikleri vakıflarla da onların bakımlarını sağlayanlar pek çoktur. 


Bugün de cami inşasını ve bakımını müstakillen deruhte etmek hamiyetini gösteren müslümanlara sık sık rastlanmaktadır. 


Türkiye'deki cami ve mescidler durumları ve idareleri bakımından şu kısımlara ayrılırlar: 

Bakımı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olanlar, 

Bakımı vakfın mütevellisine ait olanlar, 

Bakımı cami derneklerine ait olanlar, 

Bakımı mahalle halkına ait olanlar, 

Bakımı köylüye ait olanlar, 

A grubuna dahil cami ve mescidlerin müstahdem- 


lerinin aylıkları devlet teşkilatına dahil olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nca tesviye edilir. 
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B grubuna tâbi olanların masrafları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün murakabesine tâbi olarak, mütevellisi tarafından, vakıfların gelirinden tesviye edilir. 


C grubuna dahil olanların masrafları, aylık aidatla, teberrular ve çeşitli gelirlerden tesviye edilir. 


D ve E gruplarına dahil olanların masrafları da mahalle ve köy halkı tarafından salma suretiyle karşılanır. 
İnşa ve tamirine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce az çok bir yardım yapılır. 


17. Scripture Or Sacred/Vrisngs 


(Any writings or books in your religion whose source is considered sacred or of divine or of supernatural origin) 


17. Mukaddes Yazılar 


(Dininizde, menşei mukaddes, ilâhi veya beşer üstü telakki edilen yazı ve kitaplar) 


Müslümanların mukaddes kitabı Kur'ân-ı Kerim'dir. 
Allah kelâmı olan Kur'ân-ı Kerim, Cebrâil [aleyhisselâm] vasıtasıyla Peygamberimiz Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem) Arapça olarak vahiy ve inzâl buyrulmuş ve Resül-i Ekrem'e hiç unutulmamak, hafızasından silinmemek üzere okutulmuş ve lafzı da manası da ilâhi olan câzkâr bir kitaptır. 
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Kur'ân-ı Kerim'in lafzı da manası da doğrudan doğruya Allah Teâlâ'nın vahyidir. 


Allah Teâlâ onun eşsizliğini ve mucizeliğini bizzat beyan ve ilan buyurduğu gibi, hiçbir şekilde tağyir, tahrif ve tebdil edilemeyeceğini ve yine onu bizzat hıfz-ı emanetine aldığını da tekeffül etmiştir. 


Bu keyfiyet vâkıalarla da tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 


Dinimizde ikinci derecede mukaddes kitabımız olan, Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] sözlerini, 


işlerini, tasviplerini bildiren hadis kitaplarıdır. 


Resülullah”'ı [sallallahu aleyhi vesellem] her hususta örnek tuttuğumuz ve muktedâbih (kendisine uyulan kimse) tanıdığımız için, onun hadisleri, sünneti de biz müs- 


lümanlar için büyük bir kudsiyet taşımaktadır. 


18. Divine Authority 


(Is a special authority from god necessary to function in performing ordinances or rituals in religion?) 


18. İlâhi Otorite 


(Dini âyinlerin ve emirlerin icrası için ilâhi bir 


otoriteye ihtiyaç var mıdır?) 


Müslümanların beş vakit namaz ile oruç, hac, zekât gibi ibadetleri için ilâhi bir otoritenin ve dini salahiyeti 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haiz herhangi bir şahsın delaletine lüzum yoktur. Her müslüman bu ibadetleri kendi başına ifa eder. 


Ancak cemaatle kılınması icap eden cuma ve bayram namazları ile beş vakit namaz camide cemaatle kılındığı takdirde, bu namazları vazifelendirilmiş olanlar kıldırırlar. 


Beş vakit namazın topluca kılınması için, farzlar eda edilirken varsa vazifeli imamlara, yoksa imamlık yapabilecek bir müslümana uyulur. Fakat bunların ilim ve faziletten gayri bir imtiyazları yoktur. 


19. Present-Day Leadership Of Your Religion 


(Is this leadership acknowledged? By what part of believers? What title is given to your leader?) 


19. Dininizde Bugünkü Liderlik 


(Böyle bir liderlik kabul ediliyor mu? İnananların hangi kısmı tarafından kabul ediliyor? Liderinize verilen unvan nedir?) 


Bütün müslümanlar dini rehber olarak en başta İslâm dinini beşeriyete tebliğ buyuran âhir zaman peygamberi Hz. Muhammed'i [sallallahu aleyhi vesellem] tanırlar. Onun tebligatını ve talim ve neşir vazifesini ifa etmiş bulunan ashabına ve büyük İslâm âlimlerine saygı gösterirler. Binaenaleyh, Müslümanlık’ta “papalık” gibi bir dini liderlik tanınmamıştır. 
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Devletçe tayin edilip öteden beri dini vazifelerde istihdam olunan memurlar şunlardır: 


Imam ve Hatipler: Cami ve mescidlerde cuma ve bayram namazları ile vakit namazlarını kıldırırlar. 


Vaizler: Cami ve mescidlerde müslümanlara ibadet ve akaide ait vaaz ve nasihatte bulunurlar. 


Müftüler: Her vilayet ve kazada dini teşkilatı idare ederler ve şahıslar veya daireler tarafından sorulacak dini meseleleri cevaplandırırlar. 


Diyanet İşleri Başkanı: Türkiye'deki bütün İslâmi teşkilatın genel müdürü ve mercii olmak üzere başvekil tarafından seçilir ve cumhurbaşkanı tarafından tayin olunur. 


20. Miracles 


(Supernatural happenings among men or people. 
Compared to miracles done in ancient times) 


20. Mucizeler 


(İnsanlar ve milletler arasındaki tabiat üstü olay- 


lar. Eski zamanlarda olan mucizelerle mukayesesi) 


Mucize, peygamberlerin peygamberliklerini teyid için Allah'ın izniyle gösterdikleri hârikulâde hadiselerdir. 


Mucize, Allah Teâlâ'nın kendi eseri olan kâinatta ve kâinatta câri bulunan kanun ve nizamlar üzerinde istediği 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gibi tasarrufa kadir bulunduğunu ve ilâhi kudret ve irade karşısında herkesin ve her şeyin aciz olduğunu ifade eder. 


Müslümanlık, zâhiri sebepleri, âlemin nizamını ve âdi illet ve maslahatlarını kabul etmekle beraber, bu sebep ve illetlerin fevkinde onların hepsine hâkim bulunan ilâhi kudret ve iradeye inanmayı da emreder. İlâhi irade bu kâinatı ve nizamlarını idare eder. 


İşte mucize de bu ilâhi iradenin başka bir sünnet ve âdet-i ilâhiyyesi olarak eseridir. 


Çünkü ilâhi iradenin câri âdetler ve zâhir sebep ve illetler dairesinde görülmekte olan tecelliyatı, bu ilâhi iradenin tam vaktinde zuhur eden tecelliyatı demektir. 


Fakat ilâhi irade bazan da vasıtasız ve maddi sebepsiz olarak ölülerin dirilmesi, kamerin bölünmesi ve parmaklardan ve kuru taşlardan suların fışkırması ve cansız eşyadan seslerin gelmesi gibi tecelli eder. Bu hadiselerin gördüğümüz ve bildiğimiz câri kanunlarla ve zâhiri sebeplerle izah edilmesi güç olur. 


Zaten, mucizeliği de bu güçlüğünden ileri gelmektedir. Mucize haddizatında aklen mümkün bir nizamın ve âdetin kezâ mümkün olan diğer bir nizam ve âdetle bir hikmet ve maslahat sebebiyle değiştirilmesinden ibaret bir hârikulâdedir. 


Tabii kanunların devamlılığına, bilinen ve tecrübe edilen hadiselerin mâlum olan seyir ve cereyanlarında halen bir ihtilafa rastlanmamasına bakılarak bunların asla değişmez ve değiştirilemez olduklarına hükmetmek, ilâhi kudretin şümulünü ve mahiyetini anlama- 


mak demektir. 


Tabiat kanunları için vâciblik ve zarurilik olmadığını anlamayan akl-ı selim sahibi kalmamıştır. Belki bunlarda imkânlılık vardır ve icabında değişebilir. Bu değişme ise mücerret tesadüf veya galat-ı tabiat demekle izah edilemez. Onun için peygamberlik ancak bu mucize ile sabit olmuş ve peygambersiz din olmadığı gibi, mucizesiz de peygamber bulunmamıştır. 


Mucizeler, Allah'ın izni ve iradesi ile sair peygamberler gibi Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem] tarafın- 


dan da gösterilmiş ve ondan sonra bu kapı kapanmıştır. 


Şu kadar ki Resülullah'ın ümmetinden olup ibadet ve istikametleri ile Allah'a manen yaklaşan evliyadan da Resül-i Ekrem'e izâfeten bazı hârikulâdeliklerin zuhuru mümkün bulunmuştur. Fakat buna keramet denilir ve kerametle mucize arasında büyük farklar vardır. 


İnsanların ilim ve fenle yahut herhangi bir maddi vasıta ile gösterdikleri fevkalâdelikler, maddi sebeplere dayandığından, mucize ve keramet değildir. 


Bunların mucize ve kerametle mukayese edilemeyeceğine ve aralarında bir münasebet bulunmadığına 


inanırız. 
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21. Is A Church Organization Necessary? 


(Is a tangible organized body or group necessary to constitute an acceptable church according to your religion?) 


21. Bir Mezhep İçin Organizasyon Zaruri Midir? 


(Dininizde, bir mezhebin tanınabilmesi için organize bir grubun mevcudiyeti zaruri midir?) 


10 ve 11. suallerin cevabından da anlaşılacağı veçhile, Müslümanlıkta halen mevcut olan dört muteber mezhep herhangi siyasi veya idari bir maksat ve tertibe dayanan teşekküller değildir. Bu mezhepler dini anlayışın ameli sahadaki tatbikatını ifade ederler. 


Esasen Müslümanlık, mezhep teşkilini dini zaruretlerden saymamıştır. Belki İslâm'daki dört mezhep mahza dini ve ilmi hayatta fertlerin acz ve ihtiyacından doğmuş bulunmaktadır. 


Mezhep imamları olmak üzere kabul ve tazim edilen büyük din âlimleri dinin esas kaynaklarından çıkardıkları hükümleri ortaya koymuşlar, daha sonrakiler de kendilerinin bu husustaki ihtisas ve isabetlerini takdir ederek onlara uymuşlar ve diğer müslümanlar dahi kütleler halinde onlardan her birine tâbi olmuşlardır. 


İşte Müslümanlık'taki bu dört şekil dini anlayış ve tatbikatın her birine “mezhep” ve kail ve âmiline de 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“imam” denilmiştir. Müslümanlardan amellerini bu imamlardan birine uyduranlar da o imam ve mezhebe nisbet edilmiştir. Müslümanlıkta bu keyfiyetten başka organize bir grup mevcut değildir. 


22. Origin Of Man 


(Where did man come from? Through evolutionary development or did he have some supernatural beginning in the shape or form he is now in?) 


22. İnsanın Menşei 


(İnsan nereden gelmiştir? Bir tekâmül ile mi, yoksa şimdiki şekli ve görünüşüne sahip olarak tabiat üstü bir başlangıçla mı var olmuştur?) 


Biz müslümanlara göre Cenâb-ı Hak, yeryüzünde ilk önce insan olarak Hz. Âdem'le Hz. Havva'nın cesetlerini yaratmış, onlara ruh vermiştir. İstisnasız olarak da bütün insanlar ve milletler bu tek baba ile anadan türemişlerdir. 


İnsanın maddi varlığını teşkil eden unsurlar, ne gibi safhalar geçirirse geçirsin, insan yapısındaki insan unsurundan başka bir mahiyet taşımaz. 


Bu husus insanda böyle olduğu gibi sair canlılarda da böyledir. Hiçbir tür diğerinin mahiyet ve hususiyetini taşımamaktadır. Göklerde uçan kuşlar bile türleri 


içinde ayrı bir cemaat ve hususiyet arzederler. Bu suretle, her tür ancak kendi türü hususiyeti içinde tekâmül ve inkişaf eder. 


Binaenaleyh, Müslümanlık bir canlının zamanla veya tekâmül yolu ile bambaşka bir şekil ve mahiyet alacağını kabul etmez. 


Akıl ve zekâsıyla kâinata hâkim olmaya çalışan ve bu şerefe de layık bulunan insan neslinin herhangi bir hayva- nın tekâmülünden meydana gelmiş olduğunu farzetmek, gözlerimizin önünde cereyan edip duran tabii kanunları, hadiseleri, akıl ve mantığı hiçe saymak demektir. 


Eğer tekâmül kanunu tabii bir kanunsa onun da devam ve ittıradı zaruri idi. Halbuki bütün insanın insan türünü; maymunun da maymun türünü üretip durduğu ve hiçbirinin diğerine karışmadığı görülüp dururken, dün tekâmül kanununun insanı herhangi bir hayvandan meydana getirdiği ve sonra da her iki cinsi kendi hallerine bıraktığı akl-ı selim sahipleri için nasıl kabul edilebilir? 


İşte Müslümanlık bu gibi inançları fikri sapıklık sayar da insanı insan, hayvanı da hayvan olarak kabul eder. 


O halde, insan yeryüzüne insan olarak çıkmış, çıkmakta ve insan olarak yaşamış ve yaşamakta ve insan olarak ölmüş ve ölmektedir. 


Bununla beraber, Cenâb-ı Hakk'ın bütün canlıları ve hususuyla insan türünü ezeli takdiri ile bedeni ve manevi bir tekâmül ve inkişafa müstait ve mazhar kıl- 


dığına da inanırız. 
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23. Prayer 


(Do you have set forms -Individual thoughts- Definite times when to pray?) 


23. İbadet 


(Sabit şekiller var mıdır? Ferdi düşünceler, ibadet 


için belirli zamanlar?) 


Müslümanlık'ta her ibadetin muayyen şekli ve muayyen zamanı vardır. 

Allah Teâlâ'nın kati olarak emir buyurduğu ibadetler: 

Namaz, 

Oruç, 

Hac, 

Zekâttır. 


A) Namazın çeşitleri vardır. 
Beş vakit namaz ile cuma ve cenaze namazı farzdır. 
Bayram namazı ile vitir namazı vâciptir. 


Farz ve vâcip olmayarak kılınan namazlar sünnet veya müstehap olur. Namazın içinde ve dışında olmak üzere şartları ve rükünleri de vardır. 

Namaz muayyen usulüne göre eda edilir. 


Namazın şartlarından biri de vakittir. 


İSLÂMİYET ve HIRİSTİYANLIK 103 


Beş vakit namazın edaları için zaman tayin buyrulmasında büyük hikmetler vardır. 


Hayat meydanına atılan insanların birtakım didinmelere, rekabetlere, muamelelere daldıkça daima gafletle isyana, günaha düşmeleri mümkündür. İnsanların bu gaflet yüzünden başlarına getirdikleri ve getirecekleri zarar ve hüsran da büyüktür. | 


İnsanları gaflete daldıkça uyandıracak ve yaptıkları bütün işlerden dolayı bir gün sorguya çekileceklerini hatırlatacak bir vesileye çok ihtiyaç vardır. 


İşte namaz, her an murakabe altında bulunduğumuzu, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerinde, yani günde beş defa bize hatırlatan bir ibadet olduğu 


için emrolunmuştur. 


B) Her sene ramazan ayında bir ay oruç tutmak da Allah Teâlâ'nın emrettiği bir ibadettir. 


Oruç, tanyeri ağarmaya başladığı zamandan güneş batıncaya kadar bir şey yememek, içmemek, orucu bozan şeylerden sakınmak suretiyle tutulur. 


Bunun da kullara ait maddi ve manevi büyük menfaatleri vardır. 


Hac ibadeti de hali vakti yerinde olan her müslümanın, Şartları bulunduğu takdirde ömründe bir kere muayyen zamanda muayyen mahalleri muayyen usulüne göre ziyaret etmesidir. 


104 M. ÂSIM KÖKSAL 


Zekât, yani dinen zengin sayılan müslümanların yıldan yıla mallarının muayyen ölçüsüne göre zekâtını hesaplayıp fakirlere vermeleri, dini bir vergi olarak Allah tarafından emrolunmuş bir ibadettir. 


Bu ibadetlerin içtimai hayattaki faydası ve hikmetleri herkesçe müsellemdir. İbadetlerin zaman ve şekilleri Allah Teâlâ tarafından tayin buyrulduğu için onlar hiçbir suretle reforma tâbi olamazlar. Başka bir şekle ve başka bir zamana çevrilemezler. Muayyen bulunan ibadetlerin şekil ve zamanlarına aykırı olarak yürütülecek re'y ve mütalaaların Müslümanlık/ta yeri ve değeri yoktur. 


İslâmiyet ve 
Hıristiyanlık 
Elinizdeki eser, İslâmiyet ve 
Hıristiyanlığa ait çeşitli itikadi 


konuları ihtiva eden iki ayrı risaleden oluşmaktadır. 


“Hıristiyanlık Propagandası 
Münasebetiyle Açıklama” ismini taşıyan birinci risale, Hıristiyanlık propagandacılarının iddialarına bir cevap olmak üzere Hıristiyanlığın yanlış akidelerini genel olarak eleştirmekte, önceki peygamberlerin âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (s.a.v) 
gelişini nasıl haber verdiklerini örneklerle açıklamaktadır. 


“Bir Amerikalının Müslümanlık 
Hakkındaki Yirmi Üç Sualine 
Verilen Cevaplar” adlı ikinci risale de, 1955 yılında Rulon 5. Howelles ismindeki Amerikalı bir avukatın Hıristiyanlığın inanç esaslarını oluşturan meseleler hakkında İslâm dininin ne söylediğini öğrenmek için yönelttiği sorulara verilen cevaplardan oluşmaktadır. 


M. Âsım Köksal'ın kaleme aldığı satırlar, günümüz dünyasında yaşanan birçok sıkının temelinde yatan gerçekleri görmek ve bunlara karşı önlem almak açısından oldukça faydalı olacaktır. 
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